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                           VERANDER JE MEE? 
Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 

Met de verhalen van het goede leven zal God ons hoop en licht en liefde geven. 

Vier met ons mee dat alles anders kan. 
                       Kom als je blij bent, kom met je verdriet.        
Tekst : Erik Idema       Kom met geluk en kom ook met je vragen. God wijst de weg in deze veertig dagen. 

Melodie: ’Alles wat over ons geschreven is’, Liedboek 536              Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
                                                     

Op 22 februari, Aswoensdag, begint de 40-dagentijd. In het zuiden van ons land wordt in het weekeinde daarvóór volop Carnaval 

gevierd. Oorspronkelijk ging het bij het Carnaval ook om de wereld op zijn kop te zetten. Er was een prins Carnaval die dan even 

de dienst uitmaakt. Je gaat verkleed. Je bent even iemand anders.  

Je kijkt even anders naar de wereld, alles is even anders. 

 

En dan begint de periode van vasten, boete en inkeer. Het is bedoeld als een tijd van  

bezinning over het leven en stilstaan bij het lijden van mensen en over deze wereld.  

Het is zo nodig dat er iets verandert. Dat zien wij in onze tijd heel sterk. Er zijn veel  

crises die op mensen afkomen. De zorg om deze wereld en het milieu is hoog.  

Wij zien nu heel daadwerkelijk dat er iets aan het veranderen is met de opwarming  

van de aarde. En dan moeten wij ons afvragen hoe wij de aarde achterlaten aan de  

volgende generatie. Wij zullen het roer om moeten gooien, want zo doorgaan kan niet.  

Wij voelen de machteloosheid over de oorlog in Oekraïne. Wat kun je doen?                                       

Het thema van het 40-dagen project in de kerk is: Verander je mee? Het is een vraag, 

een uitnodiging. Het laat ook zien dat er al iets veranderd is. In de 40-dagen tijd lezen 

wij over Jezus die een duidelijke keuze maakt. Hij zegt Nee tegen bepaalde denk- 

beelden en instanties. Hij zegt Nee tegen mensen die anderen buiten willen sluiten.  

Hij zegt Ja tegen de liefde en barmhartigheid. In de lezingen komt dat prachtig naar 

voren in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Zij voelde zich niet gezien en gaat 

altijd op een ander tijdstip dan de meesten naar de waterput om water te halen. 

Ze dacht dat alles zo zou blijven als het was. 

 

Maar op een dag zit er een Joodse 

man bij de put, Jezus. Hij begint een  

gesprek met haar. Dat is al heel  

opmerkelijk; een Joodse man die een  

gesprek begint met een Samaritaanse 

vrouw. Met zijn vragen zet die Joodse 

man deze vrouw aan het denken.  

Hij laat haar anders kijken naar haar  

eigen leven. Hij laat haar zien dat er  

verandering mogelijk is en hij daagt haar uit om mee te veranderen. Jezus laat ons 

zien dat wij kunnen veranderen. Hij heeft zelf die verandering ingezet door volop te 

leven vanuit de liefde en de barmhartigheid. Zo kijkt hij anders naar mensen en sluit hij  

niemand uit. Het laat je de ander weer in liefde zien, maar ook jezelf. Daardoor kun je 

ook mee veranderen, ook in die grote vraagstukken van het leven. Want liefde  

verandert het zicht van de mensen en laat de verantwoordelijkheid zien voor de ander. 

Zo worden wij in de komende tijd uitgedaagd als eens de vrouw aan de put.  

Verander je mee? Je mag altijd weer opnieuw beginnen. Een prachtige uitdaging om 

op weg naar Pasen nieuwe hoop te zien! 

         Ds. Anne Henk Boschma 

 Jezus en de vrouw bij de waterput 

  “De zorg om deze wereld” 
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          Ook dit jaar gaan we weer door met ons maandelijkse EETCAFE in de OASE. 

          Onderstaand vindt u de data : 

 

      *  woensdag  15 februari 

      *  woensdag  15 maart 

      *  woensdag  19 april 

      *  woensdag  17 mei 
 

          De kosten zijn € 6,= per maaltijd inclusief drankje. 

          U bent van harte welkom in de Vijverzaal van de OASE vanaf 17.30 uur. 

    

          Aanmelden kan bij Fetze Elgersma, telefoon: 058 - 288 13 80 

          of bij Bouwe van der Zee, telefoon: 058 - 288 17 04. 

          Bij aanmelding kunt u ook eventuele dieetwensen aangeven. 

          Indien u verhinderd bent wilt u dit dan tijdig laten weten  

          (indien mogelijk uiterlijk maandagavond). 

    

 

           Samen eten is gezellig en verbindt mensen met elkaar! 

 

        U bent van harte welkom !! 

 

                                        De vrijwilligers van het EETCAFE - Auke en Rita, Bouwe, Miljenko, Sjoerd en Petra, 

                                                                 Annie, Seppie en Fetze, Willy, Sjoerd en Renny. 

      INFORMATIE OVER HET EETCAFÉ IN 2023 

  Eetcafé  

  

   

 

 

 

 

 

           

   SERIE BIBLIODRAMA door mw. Greta Meijberg 

   
  Op de woensdagmiddagen 15 februari en 15 maart wordt Bibliodrama gegeven door mw. Greta Meijberg.  

         Het onderwerp is Jona. In dit niet zo lange Bijbelboek zitten tal van thema’s verborgen, zoals ontreddering, vlucht, hoop,  

     vertrouwen enzovoorts. We proberen met elkaar de tekst tot ons te nemen en ons daarin wat te herkennen.  

               

 We hebben op dit moment een leuke groep die de eerste middag al heeft ervaren. 

       Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. Voel je je aangesproken? 

   

          *  Tijd : inloop vanaf 15.15 uur. 

   *  Aanvang : 15.30 uur. 
           

                   

                  Graag van tevoren aanmelden via : dreudec@gmail.com of 058 - 280 13 87. 

JONA 



ALLE FOAR-SIZ-ZING DÊR`T DE SKRIFT FAN TILT 

 
Alle foar-siz-zing dêr`t de Skrift fan tilt hat dizze fjirtich dagen op Jo woegen, 

alle geboaden wurde no foldroegen, dit hiele libben dat gjin libben is. 

 

Gods skepping dy`t foar ús as sletten wie ûntslute Jo, iepenje ús eagen, 

Jo, Davids Soan, dy`t ús ellinde seagen, waan`s siel en bloed as yn it fjoer fergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar Hear, de brân fan jo oanwêzichheid sil yn ús hert in freugdefjoer ûntstekke, 

Jo wiene ús nei, Jo sille ús net ûntbrekke, Jo Hegepryster yn der ivichheid. 

 

Dit fjoer jout ús bestean de fêste grûn, Jo brea is libbensbrea yn djipste wêzen, 

sûnt Jo de wei fan de offerdea ferkeazen, is ús de lofsang yn`e mûle jûn. 

 

 

 
Tekst : “Willem Barnard “Alles wat over ons geschreven is” 

Oersetting : Douwe A. Tamminga  -   Bewurking : Bernard Smilde 

Meldij : Frits Mehrtens  -  Ut : ‘Tuskentiden’ 
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               OUDERENLUNCH - 31 MAART 2023 

 

 De diaconie nodigt u uit voor de ouderenlunch (Paaslunch) op 

 

  

             VRIJDAG 31 MAART 2023 OM 12.00 UUR IN DE KURIOSKERK 

 

 

  

 De inloop is vanaf 11.30 uur.  

 

 Het programma is vergelijkbaar met de Kerstlunch  

       en dat is lekker en gezellig eten met elkaar. 

 

 Opgave graag voor 25 maart  bij diaken Seppie Elgersma : 

    Tel. : 058 - 288 13 80 of E-mail : f.elgersma1@chello.nl 

 

                                         VAN HARTE WELKOM!                   



 MARGRIET DIJKSTRA 

 Gemeentelid / Vrijwilliger - Huizum Wijkgemeente - Oost 

     Vanavond zijn we te gast bij Margriet Dijkstra. Op de 7e verdieping van het Prins Clausplein worden we welkom  

     geheten en krijgen we appeltaart met slagroom, een glaasje advocaat en een kopje thee. De sfeer zit er al meteen  

     goed in. 

 

1.  WIE BEN JE? 

     “Ik ben geboren in Hallum op 15 augustus 1951. Ik groeide op met mijn ouders, het gezin bestond uit 4 meisjes en 4 jongens. 

     Er was altijd wat te beleven. We hadden een groot gezin met zeer positief ingestelde ouders. Mijn moeder had de kunst om      

     het gezellig te maken. Mijn vader was veehandelaar. In 1973 trouwde ik met Jurjen Dijkstra. We hebben 2 fantastische  

     kinderen: een zoon en een dochter en 2 prachtige kleinkinderen.” Ze hebben eerst in Dronrijp gewoond en later zijn ze naar    

     het Prins Clausplein verhuisd. Ook hebben Jurjen en Margriet bijna 3 jaar in Noord Jemen gewoond, omdat Jurjen daar een  

     project had in riolering, weg - en waterbouw bij de Volker Stevin Groep. Margriet was verpleegkundige en Jurjen was camp-    

     manager op de compound. 

 

2.  WAT HOUDT JE BEZIG? HEB JE OOK HOBBY’S? 

     “Wat mij blij maakt is om op de kleinkinderen te passen”. Verder is een oude gitaar in reparatie zodat ze het gitaar spelen weer     

     kan oppakken. Ze houdt van lezen, muziek en is graag buiten. Ook ontvangt ze van ‘Dagelijks Woord’ een tekst en elke dag     

     een dagelijkse gedachtentekst. 

 

     Met Jurjen samen was zeilen hobby nummer 1. Ze maakten ook de oversteek naar  

     Engeland en voeren door de Theems naar de Charles Dickens haven en langs de  

     krijtkust naar Lowestoft. En dan natuurlijk weer de oversteek terug naar IJmuiden. 

 

3.  WAT IS JE BEROEP? 

     “Ik ben bijna 50 jaar verpleegkundige geweest. Eerst in het Diaconessenhuis, toen  

     Bonifatius Hospitaal en later in het MCL. Ik verzorgde het proces van de patiënt van  

     opname tot ontslag. Dat heb ik met liefde gedaan. Ik heb enorm genoten van mijn  

     werkzame leven.” 

 

4.  ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP,  

     WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN? 

     “Ik had graag stewardess bij de KLM willen zijn. De mensen ontzorgen en energie geven.” 

 

5.  HOE ZIE JE JE TOEKOMST? 

     “Wat de toekomst brenge moge. Genieten van elke dag.” 

 

6.  WAT WIL JE GRAAG NOG EEN KEER DOEN IN JE LEVEN? 

     “Samen met mijn kinderen en kleinkinderen naar een zonnig warm land.” 

 

7.  WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN? 

     “Voor mij is het geloof vertrouwen en liefhebben en daar doe ik iedere dag mijn best voor. Als ik bid, voel ik me veilig.” 

 

8.  WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST? 

     Margriet is oppas oma. Daarom heeft ze gekozen voor een ‘deeltijdbaan’ in de diaconie. Het is belangrijk dat het werk in de      

     kerk doorgaat. Daarnaast is ze gastvrouw in Erasmus en doet ze mee aan de koffieochtenden in de Oase. 

     “Ik ga met blijdschap naar de Oase en luister met aandacht naar onze dominee zijn inspirerende prediking en uitleg” 

 

9.  IS ER IETS IN HET NIEUWS DAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT? 

     “Ik maak me zorgen om de verharding in de wereld, dat de mensen niet meer respectvol met elkaar om gaan”. 

 

10. ZIJN ER OOK ZAKEN WAAR JE MOEITE MEE HEBT, WAAR JE JE AAN ERGERT OF WAAR JE NIET TEGEN KUNT? 

      “Nederland is een rijk land en toch is er een groot tekort aan werknemers waardoor mensen niet dat krijgen wat ze nodig  

      hebben”. 

 

11. BEN JE OOK ERGENS  BANG VOOR? 

      “Ik ben bang omdat dingen soms anders gaan zoals ik voor ogen had.” 

 

Margriet Dijkstra 
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12.  HOE ZIET JE FAVORIETE VAKANTIE ERUIT? 

       “Vakantiegevoel krijgen, dan geniet ik van alles en iedereen, de natuur, de bergen.” Margriet geeft aan dat het niet persé een   

       vakantie hoeft te zijn. Laatst in Amsterdam toen haar kleinzoon naar school was, heeft ze een geweldige rondvaart gemaakt     

       door de Amsterdamse grachten. De kapitein wilde wel voor 2 toeristen door de grachten varen. “Dat was fantastisch!” 
 

             

  

                   

  

 

 

          
 

Amsterdam 

  

   13.  HEB JE EEN LEVENSMOTTO? 

          “Liefde is de ander helpen.” 

 

   14.  ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN, 

          WELKE ZOU DAT DAN ZIJN? 

          “Ik ben tevreden met wie ik ben en wat ik heb.” 

 

   15.  IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT EN WAAROM? 

          “Alle mensen die de wereld mooier maken.” 

 

 

          Na afloop drinken we nog een glaasje wijn 

          en toasten we op het leven. 

          Bedankt Margriet dat we je mochten interviewen!      

 

 

                            Janny Fokkema en Edwin van der Wal  
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  UITNODIGING UNIEKE FILM ‘Where are you Adam’ 
          Zaterdag 11 maart om 15.30 uur in Wijkcentrum Markant in Leeuwarden - Zuiderburen 

 
‘Where are you, Adam? is een indrukwekkend, bijna meditatief portret van het leven in het eeuwenoude Dochiariou-klooster aan 

de westelijke oever van Oros Athos, het beroemde schiereiland (zonder voorzieningen) met de autonome monniken-republiek, in 

het noordoosten van Griekenland. Het is een hechte gemeenschap van uitsluitend mannen uit allerlei landen, in barre  

omstandigheden in een onherbergzame maar spectaculair mooie omgeving. 

 

De Oekraïense diaken en filmmaker Alexandr Plyska kon er na jarenlang toestemming 

vragen en vertrouwen winnen, verspreid over vier jaar deze bijzonder fraaie film- 

opnames maken, in stilte en met respect voor de monniken. 

 

Tussen 963 en 1545 werden op dit schiereiland maar liefst veertig kloosters gebouwd.  

Inmiddels zijn er nog twintig over waaronder het klooster Dochiariou. Athos is tevens  

het geestelijk en cultureel centrum van de Byzantijnse kerk. De kloosters bezitten een 

schat aan manuscripten en boeken. Tot de kunstvoorwerpen behoren fresco’s,  

mozaïeken en miniaturen. 

 

In de film worden beelden van de natuur afgewisseld met het bijna onophoudelijk werk  

en gebed van de monniken. Zij streven naar een ritmische band tussen de mens en de  

natuurlijke wereld, die verwijst naar het ‘onbedorven’ Paradijs van Adam vóór de  

zondeval. 

 

Het juweel van deze rijke Byzantijnse omgeving zijn dan ook de monniken zelf die in  

hun dagelijks leven gevolgd worden. Levens die, zoals bij ieder mens, gevuld zijn van 

vreugde, hoop en devotie maar ook met teleurstelling en zwakheden. Een centrale figuur in de film is de ouderling van het  

klooster, abt Gregory. Zijn decennia lang leiderschap heeft een sterke band gecreëerd tussen hem en de monniken onder zijn 

hoede. 

 

We hebben hier te maken met een uitzonderlijke, visuele rijke en unieke, prachtige, beschouwende documentaire - eerbied-

waardige waarneming van de wereld waar de tijd niet door de klok wordt beheerst. We zien hier gelovige mensen, ze gaan  

helemaal op in hun werk en gebed, beproevingen en diverse moeilijkheden en pijn. De beelden in de film raken je in je ziel door 

de inzet van de monniken. Dit alles gaat in een ritme omgeven door een prachtige natuur om ons heen. 

   ____________________________________________________________________________________________________ 



REDACTIE ‘RUIMTE’ 
redactie.huizumoost@gmail.com 

 

ILLUSTRATIE & VORMGEVING 
JAN & JANNY ELZINGA 

Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden  

 

Uiterste inleverdatum   

kopij voor het volgende nummer : 

    

11 MAART 2023 

 

PREDIKANT 
DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55 - 9203 XR Drachten 

Tel.: 0512 - 37 22 04  /  06 - 42 38 14 09 

ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD 
DHR. ATE K. DAMSTRA 

Kwelderstraat 28 - 8931 AZ Leeuwarden 

Tel.: 058 - 288 44 34 

ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT 
MW. SISKA VELLINGA-KUPERUS 

Tel. : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar. 

Voor actuele berichten verwijzen wij u  

naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website 

 www.kerkhuizumoost.nl 

    

 

 

 

   

 

 

   

 Zondag        19  februari        9.30 uur  * Ds. A.H. Boschma    

 Zondag        26  februari        9.30 uur  * Ds. R.B. Nijendijk-Cnossen, Midlum 

 Zondag         5  maart        9.30 uur  * Ds. C. Tigchelaar, Wommels 

  Woensdag    8  maart      19.30 uur  * Ds A.H. Boschma                          < Biddag 

 Zondag       12  maart        9.30 uur  * Ds. R. Tuitman, Burgum 

 Zondag        19  maart       9.30 uur * Ds. A.H. Boschma     

 Zondag        26  maart       9.30 uur * Ds. H. Strubbe, Wommels 

           Zondag         2  april       9.30 uur * Ds. A.H. Boschma        < Palmzondag  

         

           Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden -Huizum 
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    “Gezelligheid kent geen tijd” is een uitspraak die ook opgeld doet bij de koffieochtenden. Veel mensen weten ondertussen     

    de weg te vinden naar de koffie-ochtenden om elkaar te ontmoeten en in gesprek gaan. Er wordt veel gedeeld tijdens deze 

    ontmoetingen. Soms is het tijd voor een spel: bingo of sjoelen. De data voor de eerstkomende koffie/thee-inloopochtenden  

    zijn op:  

 

            

          *  Woensdagmorgen  15 februari 2023            *  Woensdagmorgen    3 mei 2023  (bingo) 

            *  Woensdagmorgen    1 maart 2023  (sjoelen)          *  Woensdagmorgen  17 mei 2023 

          *  Woensdagmorgen  15 maart 2023            *  Woensdagmorgen    7 juni 2023 

            *  Woensdagmorgen    5 april 2023            *  Woensdagmorgen   21 juni 2023 

     *  Woensdagmorgen  19 april 2023       

       

        

      Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 
      

     Contact en informatie:  
     Janny de Dreu, Tel. 280 13 87 of  E-mail: dreudec@gmail.com  

                                                                                                                            

 KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 


