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 PASEN - ANDERS KIJKEN? 

1 

       Johannes 20 : 11 en 15-16 : Maria stond bij het graf en huilde. 

      15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: 

      ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen’. 

      16‘Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘meester’.) 

 

Maria komt bij het graf. Zij is verslagen. Jezus, waar zij haar hoop op had gesteld, is ruw omgebracht aan het kruis. De hoop is  

haar uit handen geslagen. Ze is verdrietig, intens verdrietig. Maria huilt om wat er gaande is. Veel mensen zullen zich in deze tijd 

herkennen in Maria. Er is zoveel gaande in deze wereld, dat het je soms naar de keel grijpt. Het doet zo’n pijn dat mensen zo  

diep moeten gaan. De oorlog in Oekraïne is al meer dan een jaar gaande en er zijn al zoveel slachtoffers gevallen.  

Mensen opgeofferd aan geweld en macht. Er zijn in Oekraïne en Rusland zoveel Maria’s die huilen bij een graf.  

Wij zagen de afschuwelijke beelden van de aardbeving in Syrië en 

Turkije. In de beelden van deze ramp las je de machteloosheid 

en moedeloosheid in de ogen van de slachtoffers. Er was alleen  

maar verslagenheid en verdriet.  

 

Maar ook heel dichtbij is er zorg. Ik las dat 6 van de 10 Nederlanders moeite  

hebben om rond te komen. De prijzen worden hoger en de inkomsten blijven achter.  

Wat een stress en verdriet zal dat geven bij mensen. Dan kan elke dag een strijd worden  

om te overleven. Ik voel dat de tweedeling in ons land alleen maar sterker wordt en dat trekt  

een zware wissel op mensen. Ik denk ook aan al die mensen dichtbij die zo door de diepte  

moeten gaan. Dan voelen mensen zich als Maria, dan zijn er tranen van verdriet en onrecht.  

Dan zie je de wereld ineens heel anders. En in die wereld willen wij Pasen vieren. Maar dan kan de  

                                                                     vreugde van Pasen onbarmhartig en leeg gaan voelen. 

        Want ach …wat voelen wij daar nu van? Wij zijn al te vaak   

         over gevoelens van mensen gewalst door onvoldoende te   

                                                      beseffen hoe diep mensen soms moeten gaan.  

        

         Pasen mag nooit het feest van goedkope troost worden, want  

         aan Pasen gaat het lijden van Jezus vooraf. Hij zelf ging door  

        de diepte. Soms voelen mensen niets van God, niets van hoop.   

          Zo ook Maria. Als ze in de graftuin loopt ziet ze niets anders 

        meer dan het verdriet. Ze herkent trouwens Jezus ook niet, de  

        Opgestane. Ze denkt dat het de tuinman is. En ze klampt de 

        tuinman aan: Waar hebben jullie Jezus gebracht. Maria ziet 

        niets anders, totdat Jezus haar bij de naam noemt. Ze kijkt  

        omen herkent de Opgestane. Dan gaan de ogen open en ziet   

        ze meer dan een graf.  

         

        Op Pasen worden wij bij de naam geroepen. We doen er toe. 

        Wij zijn geroepen om óm te kijken. Geroepen tot een andere blikrichting. Wij kijken  

          met ogen van de hoop. Mensen die zich niet neerleggen bij verdriet en onrecht, maar  

       mensen die in de hoop blijven leven. Mensen die zich verzetten tegen onrecht en pijn.  

       Nee, niet dat dan alles zomaar anders is. Zo gaat het niet in het leven, maar misschien 

                                                                     dat wij wel anders kijken naar het bestaan. Misschien zien wij dan toch hoop en     

                                                                     nabijheid ...  en is de God dichterbij dan wij beseffen en voelen.  

          

                                                                     Ik wil u gezegende Paasdagen toewensen, 

                                     Ds. Anne Henk Boschma 
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                    PEASKE 2023 / DE LJURK 
 

  

   

  Sjong dyn sang foar de sinne, ljurk, do brune trûbadoer. 

     Sjong foar flinters en fisken, ljurk, greiden en marren oer. 

  Sjong alle loften fol jûchhei, sjong alle dagen ljocht. 

  Wetter en wyn dy sjonge mei, de kym dy tilt fan nocht. 

 

  Meitsje alle fûgels dronken ljurk, en fiterje dyn koar. 

  Wa`t noch gjin wize kenne, ljurk, sjong do’m harren foar. 

  Do bist in master as gjin-ien, dyn siel is fan muzyk. 

  Wa hat foar God en sinne stien mei in kiel dyn kiel gelyk? 

 

  En sjong ek foar de minsken, ljurk, sjong do ús klachten dea. 

  Sjong fan in iivge moarn-tyd, ljurk, en sjong ús nachten rea. 

  Sjong dat de dea ferliezer is, sjong dat it libben wint, 

  sjong dat it Peaske, Peaske is en dat Gods dei begjint. 

 

   

  Tekst :   Inne de Jong. 

   Muziek: Hendrik van der Meer 

   

 

 

 

 

    De afgelopen tijd hebben wij weer kunnen genieten van veel gezellige koffie/thee-inloopochtenden. Op 1 februari waren er 

    twee medewerkers van het Sociaal Wijkteam te gast en zij hebben ons het één en ander kunnen vertellen over diverse 

    voorzieningen op zorggebied en mantelzorg. Het was een prachtige morgen met veel informatie in een informele sfeer. 

     

    Op 1 maart stonden de sjoelbakken weer klaar en iedereen ging tevreden met een prijsje naar huis. Ook voor de komende 

    periode staan er weer wat activiteiten gepland: een reis door Zuid-Afrika aan de hand van een fotopresentatie door  

    Kees de Dreu en op 3 mei hebben wij bingo gepland. Van harte welkom op onze koffie/thee-inloopochtenden vanaf 10.00 uur       

    tot 11.30 uur. 

 

         *  Woensdagmorgen     5 april 2023 (reis Zuid-Afrika)   *  Woensdagmorgen  21 juni 2023   

            *  Woensdagmorgen   19 april 2023                  *  Woensdagmorgen    5 juli 2023 

          *  Woensdagmorgen     3 mei 2023 (bingo)             *  Woensdagmorgen  19 juli 2023 

            *  Woensdagmorgen   17 mei 2023                     *  Woensdagmorgen    2 augustus 2023 

     *  Woensdagmorgen     7 juni 2023                    *  Woensdagmorgen  16 augustus 2023 

       

        

     Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 
      

      

    Contact en informatie:  
    Janny de Dreu, Tel. 280 13 87 of  E-mail: dreudec@gmail.com  

                                                                                                                            

KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 
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Vanavond ben ik op de Daslook bij Willie de Leeuw. We wachten nog even op Janny Fokkema, maar die stuurt een appje 

dat ze in het ziekenhuis ligt en of ik het interview met Willie alleen wil doen. Na een lekker kopje thee en een heerlijke 

gevulde koek, gaan we van start. 

 

Willie is opgegroeid in het dorpje Kamperveen. Dat ligt tussen Kampen en Elburg. Het gezin bestaat uit 6 kinderen: 5 meiden en 

1 jongen. Willie is nummer 5. Haar vader had een landbouwmechanisatiebedrijf en moeder werkte daarin mee en moest ook nog 

6 kinderen opvoeden. Haar ouders wonen daar nog steeds, enkele jaren geleden heeft haar vader het bedrijf gestopt, 

maar had er eigenlijk nog graag mee door willen gaan. 

 

De basisschool waar Willie heen ging stond bij hen in de straat, maar de middelbare school was in Kampen. Dus moest ze door 

weer en wind door de weilanden naar school. Daarna is ze in Nijmegen gaan studeren. Eerst Frans en vervolgens beleids-

gerichte economie. Van 1990 tot 1996 heeft ze op kamers gewoond in de Keizerstad.  Daarnaast heeft  ze ook nog een half jaar 

economie in Mons (België) gestudeerd. Tijdens de stage in Den Haag  

is ze daar haar toenmalige echtgenoot tegen het lijf gelopen. Ze ging aan het werk bij de Raad     

van het Midden en Klein bedrijf.  

 

Na anderhalf jaar wilde ze graag een leuke baan hebben en die vond ze in Friesland, bij het  

Provinciehuis. Ze zijn toen in Garyp gaan wonen. Aan de Tweebaksmarkt is ze begonnen bij de  

afdeling economie, daarna plattelandsbeleid en veel functies die met natuur te maken hebben en  

tegenwoordig bij de afdeling Financiën. Vorig jaar heeft Willie haar 25-jarig werkjubileum gevierd. 

Naast haar baan heeft ze ook net een studie afgerond aan de Vrije Universiteit en is ze nu 

certified public controller. 

             

                         

 ____________________________________________________________ 

      

                 

WAT HOUDT JE BEZIG? / HEB JE OOK HOBBY’S? 

Willie houd van puzzelen, lezen (thrillers) en gamen. Op de eettafel ligt een Wasgij puzzel al met de zijkanten klaar en in de kast 

liggen er nog een paar. Daarnaast heeft ze een Nintendo Switch waar ze onder andere Mario op speelt. De hobby’s kosten veel 

tijd, want als ze eenmaal begint, dan kan ze niet meer stoppen. Verder doet ze aan fitness bij een damessportschool.  

Ook voor de gezelligheid, want na afloop is er een nazit aan de koffietafel. 

 

ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN? 

“Ik ben heel jaloers op mensen die handig zijn, in de brede zin, dus klussers, maar ook mensen die heel creatief zijn.” 

 

HOE ZIE JE JE TOEKOMST? 

“Ik heb geen idee. Misschien terug verhuizen naar waar ik ben opgegroeid.” 

 

WAT WIL JE GRAAG NOG EEN KEER DOEN IN JE LEVEN? 

“Je kunt nog zoveel doen. Ik zie wel wat op mijn pad komt. Parachutespringen. Maar ik weet niet of ik dat durf.” 

 

WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN JE LEVEN? 

“Het is een rode draad, maar de ene keer ben ik er veel actiever mee bezig dan een andere keer.” 

 

WAT HEB JE MET DE KERK VAN HUIZUM-OOST? 

“Dat is wel mijn thuishaven geworden. Het zijn hele fijne mensen en fijn om daar bij te horen. Ik ben vrijwilliger bij het Eetcafé en 

sinds kort zit ik ook bij de werkgroep pastoraat. Laatst hebben we voor jongeren een brunch georganiseerd in de Oase.” 

 WILLIE DE LEEUW 

 Gemeentelid / Vrijwilliger - Huizum Wijkgemeente - Oost 

Willie de Leeuw 
Na de scheiding met haar man is ze met de kinderen  

naar Leeuwarden verhuisd. Lisanne is de oudste en  

Xander is anderhalf jaar jonger. Lisanne studeert nu theologie in Leuven (België)   

ten Xander doet dit jaar eindexamen VWO in Zaanstad. Hij woont daar bij zijn 

vader. Hij overweegt om wiskunde te gaan studeren.  
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IS ER IETS IN HET NIEUWS DAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT? 

“De Stikstofcrisis. Ik werk bij de provincie en de boeren stonden bij ons op de stoep, dan komt het wel dichtbij. We hebben 

zelfs nog een bommelding gehad op het Provinciehuis. Mensen komen steeds meer tegenover elkaar te staan. Persoonlijke 

verhalen van collega’s raken je. Bijvoorbeeld een collega wiens echtgenoot een boerderij heeft. Dit leidt soms tot felle  

discussies.” 

ZIJN ER OOK ZAKEN WAAR JE MOEITE MEE HEBT, WAAR JE JE AAN ERGERT OF WAAR JE NIET TEGEN KUNT? 

“Ik kan er niet tegen als mensen niet recht door zee zijn. Als ze dingen verdraaien zodat ze hun zin krijgen.” 

 

HEB JE EEN LEVENSMOTTO? 

“Wat er ook gebeurt altijd adem blijven halen. Proberen rustig en relaxed te blijven, maar daar ben ik niet zo goed in.” 

 

HOE ZIET JE FAVORIETE VAKANTIE ERUIT? 

“Ik wil graag weer een keer naar de bergen. Dat heb ik vroeger vaak gedaan, naar de Dolomieten in Italië of naar Oostenrijk. 

Ook nog een keer een hele verre reis maken, maar weet nog niet waar naar toe.” 

 

ALS JE EEN WENS IN VERVULLING KON LATEN GAAN, WELKE ZOU DAT ZIJN? 

“Dat iedereen een goed leven heeft.” 

 

IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT EN WAAROM? 

“Ik bewonder onze dominee; de manier hoe hij met mensen omgaat.” 

 

Willie, bedankt dat ik je mocht interviewen!          Edwin van der Wal 
    

 

  Na de goed bezochte vesperdienst op de biddag voor Gewas en Arbeid gingen een veertigtal kerkgangers naar de  

      Vijverzaal om de eerste wijkavond van dit jaar mee te maken. Het eerste deel bestond uit het doorgeven van informatie  

      uit de wijkkerkenraad en een Bijbelquiz vormde het tweede gedeelte. Omdat onlangs het jaargesprek met de predikant  

      plaatsvond, gaf ds. A.H. Boschma een korte terugblik op de 1½ jaar dat hij in ons midden werkzaam is. Hij vertelde dat  

      hij hier met erg veel plezier zijn ambt vervult. Het beeld dat bij de beroepingsprocedure is geschetst, komt geheel overeen    

      met de situatie in onze wijkgemeente. Het grootste gedeelte van zijn tijd wordt besteed aan vieringen en pastoraal werk.  

      Daarnaast is er vergaderoverleg in verschillende vormen, maar de vergaderdruk is niet hoog. Hij waardeert de wekelijkse     

      vrije dag die hij nu heeft. Kortom, hij heeft het bij ons erg naar zijn zin. De aanwezigen reageren met de opmerking dat  

      het vanuit de wijkgemeente wederzijds is.  

 

      De voorzitter van de wijkkerkenraad gaf hierna informatie over de zaken die de wijkkerkenraad sinds de laatste wijkavond  

      op zich af zag komen. Hij stond stil bij de nieuwe werkwijze met de kernkerkenraad en de brede kerkenraad, die nu enkele      

      maanden wordt gehanteerd, de herziening van de Plaatselijke Regeling, de nieuwe bloemenkaart, het drieluik aan de   

      muur van het liturgisch centrum dat niet goed is herplaatst, twee mutaties bij de ouderlingen in het najaar en de vervanging      

      van de stoelen met leuningen wegens productiefouten.  

Uit de zaal werden enkele vragen gesteld, onder andere over isolatie bij  

de ramen achter de radiatoren. Dit zal eerst in de kerkzaal worden  

aangepakt. Een beeldverbinding via Kerkomroep met de Oase werd naar 

voren gebracht. Dit staat bij ons op de rol. Het geld dat ter beschikking 

werd gesteld door de opgeheven vereniging “Pniël” is gedeeltelijk besteed 

aan de projectieschermen in de kerkzaal, maar het resterende deel  

denken we te besteden aan een beeldverbinding.  

                 

Na een korte pauze met een hapje en een drankje werd begonnen met de  

Bijbelquiz, die bestond uit 50 vragen, gelijk verdeeld over het Oude en 

Nieuwe testament. Het was een pittige quiz, die erg in de smaak viel. 

De drie winnaars werden beloond met gelijke prijsjes. Deze gingen naar    

de familie Miedema, mw. Z. van der Velde en dhr. K. de Dreu.  

Er kan worden teruggezien op een mooie wijkavond.  

 

Gezelligheid kent geen tijd en daardoor werd de avond 

pas om 22.30 uur afgesloten. 

                                                           A.K. Damstra, voorzitter 

VERSLAG WIJKAVOND VAN 8 MAART 2023 

WIJKAVOND 



    

                OP ZOEK NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN ...  
   

  

 

   

  

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

   

   SAMENWERKING GEMEENTELEDEN EN PREDIKANT 

   Vanouds als wij aan pastoraat denken, denken wij vooral aan het individuele bezoekwerk gedaan door de predikant, ouderlingen 

   en wijkbezoekers. En in het verleden werd er veel verantwoordelijkheid voor het pastoraat bij de predikant gelegd. Terwijl     

   pastoraat een opdracht is voor de hele gemeente in samenwerking met de predikant. De tijden zijn aan het  veranderen en wij   

   merken dat er een andere manier van kijken naar pastoraat is gekomen. Deze nieuwe manier biedt nieuwe mogelijkheden en 

   uitdagingen. Vanuit de taakgroep pastoraat willen wij graag deze  nieuwe mogelijkheden onderzoeken. 

 

   ZINGEVING EN ZOEKTOCHT NAAR GOD 

   De taakgroep pastoraat heeft de opdracht van de kernkerkenraad gekregen om zich bezig te houden met allerlei zaken op  

   pastoraal gebied, dit kan heel breed zijn. Want naast het individuele pastoraat kennen wij ook het groepspastoraat. Dit kan 

   vormgegeven worden door bijvoorbeeld gespreksgroepen of themabijeenkomsten, waarin de mogelijkheid wordt geboden om 

   met elkaar in gesprek te gaan over allerlei zaken, die te maken hebben met geloof, geloof en maatschappij enzovoort, waar je 

   elkaar kunt opbouwen en ervaringen delen. In de huidige maatschappij komt er veel op ons af en veel is niet meer zo  

   vanzelfsprekend. Maar wat blijft en van alle tijden is, is de vraag naar zingeving en zoektocht naar God en wat dit betekent in 

   ieders leven. 

 

   TAAKGROEP PASTORAAT 

  Officieel kwamen wij op 1 februari j.l. voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling bij elkaar. Belangrijk is het in gesprek gaan      

   met elkaar en de verbinding zoeken. De taakgroep pastoraat is daarin een soort denktank, waarin wij activiteiten bedenken en  

   uitwerken, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Wij proberen ook de jongeren hierbij te betrekken en samen     

   met hen te kijken naar mogelijkheden om zich toch betrokken te blijven voelen bij de kerk. Op 12 februari hebben wij aansluitend     

   aan de kerkdienst een lunch gehad. Dit was een mooie ontmoeting in een ontspannen sfeer om elkaar wat beter te leren kennen.      

   En er zijn alvast een paar leuke activiteiten gepland om deze kennismaking voort te zetten: een picknick en een uitstapje. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   DE KERK IS IN BEWEGING 

   Daarnaast zijn er een aantal gemeenteleden, die niet meer zo gemakkelijk op zondagmorgen naar de kerk kunnen komen.  

   Het idee ontstond om op vrijdagmiddag zo aan het begin van het weekend een dienst te organiseren voor deze mensen.  

   Voor de corona is dit één gebeurd. Op 24 februari hebben wij inmiddels de eerste dienst gehad en het was een bijzondere  

   ervaring. Wij hoorden dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Zo willen wij ook vanuit het pastoraat denken aan die mensen,  

   waar het gewoon naar de kerk gaan op zondagmorgen niet meer mogelijk is. De kerk is in beweging en dat is goed.  

   Wij proberen in mogelijkheden te denken en de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. 

 

   PASTORALE DIACONALE BIJEENKOMST 

  Ondertussen gaan de “gewone” zaken ook door, het bezoekwerk, mensen die een kroonjaar bereiken of als er een huwelijks- 

   jubileum is, wordt er gezorgd voor bloemen en verjaardagskaarten. Er wordt veel bezoekwerk gedaan. Eén keer per jaar  

   proberen wij met de wijkteams bij elkaar te komen.  
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       Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, 

     in alle omstandigheden van het leven. 

     Op dit moment zijn wij binnen de kerkelijke structuur op zoek naar nieuwe vormen 

     en mogelijkheden. De wijkkerkenraad is afgeslankt en is kernkerkenraad geworden  

     en daarnaast heeft de taakgroep pastoraat in zijn huidige vorm meer 

     verantwoordelijkheid gekregen. Daarvoor was er ook al een werkgroep pastoraat, 

     eerst een klein groepje om onze vorige predikant te ondersteunen. 

   

      Vanuit dit kleine groepje en ook vanuit de wijkkerkenraad bestond destijds de  

      behoefte dit kleine groepje uit te breiden. Deze werkgroep heeft de toen  

      bestaande situatie getracht in kaart te brengen: waar zijn voldoende ouderlingen    

      en wijkbezoekers en waar zitten de hiaten en welke activiteiten zijn er op pastoraal  

      gebied?  Het was heel goed om dit een keer te inventariseren.   

TAAKGROEP PASTORAAT 
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 REDACTIE ‘RUIMTE’ 
 redactie.huizumoost@gmail.com 

 

 ILLUSTRATIE & VORMGEVING 
 JAN & JANNY ELZINGA 

Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden  

 

Uiterste inleverdatum   

kopij voor het volgende nummer : 

    

5 MEI 2023 

 

PREDIKANT 
DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55 - 9203 XR Drachten 

Tel.: 0512 - 37 22 04  /  06 - 42 38 14 09 

ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD 
DHR. ATE K. DAMSTRA 

Kwelderstraat 28 - 8931 AZ Leeuwarden 

Tel.: 058 - 288 44 34 

ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT 
MW. SISKA VELLINGA-KUPERUS 

Tel. : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar. 

Voor actuele berichten verwijzen wij u  

naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website 

 www.kerkhuizumoost.nl 

 
 Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden -Huizum 

   
  Zondag      2 april   9.30 uur        * Ds. A.H. Boschma 

   Donderdag       6 april      19.30 uur        * Ds. A.H. Boschma           < Witte Donderdag 

   Vrijdag       7 april         19.30 uur        * Ds. A.H. Boschma         < Goede Vrijdag 

   Zaterdag       8 april  19.30 uur        * Ds. A.H. Boschma         < Stille Zaterdag 

   Zondag       9 april        19.30 uur        * Ds. A.H. Boschma    < 1e Paasdag 

   Maandag     10 april 10.00 uur        * Ds. J. van Veen, Sneek   < 2e Paasdag / Zangdienst 

              Thema : Mag ik bij u / je schuilen?  

             * Evangelisatiekoor Leeuwarden 
                * Orgel : Martin Mans    
              * Trompet : Sydo van de Bijl 

   Zondag     16 april   9.30 uur        * Ds. J.F. Kroon, Grijpskerk 

   Zondag     23 april   9.30 uur        * Ds. A.H. Boschma  

   Zondag              30 april    9.30 uur        * Ds. D.G. Posthuma, Burgum 

   Zondag       7 mei            9.30 uur        * Da. J. Baaij, Burgum 

   Zondag     14 mei           9.30 uur        * Ds. A.H. Boschma 

   Donderdag          18 mei            9.30 uur        * Ds. A.H. Boschma      < Hemelvaartsdag 

   Zondag                21 mei           9.30 uur        * Ds. H. Wagenaar, Jorwert    < Friese Dienst  

 

 

Omdat je samen verantwoordelijk bent voor het pastoraat is het goed om af en toe bij elkaar te komen om van elkaar te leren en 

te delen. Eén keer per jaar organiseren wij een grote pastorale, diaconale bijeenkomst met een thema. Ook om te waarderen wat 

iedereen doet, hebben wij een informeel gedeelte met soep en broodjes.  

 

Daarna gaan wij in gesprek over een onderwerp. In de ontmoeting met mensen kom je vaak veel tegen, mensen delen hun  

levensverhaal met jou. Dit is heel bijzonder, blije verhalen, maar vaak ook verdrietige verhalen. Er ontstaat een vertrouwensband. 

Maar hoe ga je als ouderling, wijkbezoeker, bezoeker om met deze verhalen. Daarom is het goed, dat er toerustings- 

bijeenkomsten zijn, zoals de wijkteambijeenkomsten en een pastorale, diaconale avond. 

 

PASTORAAT IS ZOEKEND OP WEG GAAN 

Pastoraat is zoekend op weg gaan. Het is vaak niet zo concreet. Pastoraat is iets wat gebeurt tussen God en mensen en tussen 

mensen onderling. Ben je in het diaconaat of bij de kerkrentmeesters bezig, dan ben je vaak meer bezig met concretere zaken,   

waar ook geld een rol speelt en vanuit de kerkorde is vastgelegd hoe dit georganiseerd is met een college van diaken en een 

college van kerkrentmeesters. Er moet jaarlijks verantwoording afgelegd worden door middel van begrotingen en jaarrekeningen.  

Dit werkt in pastoraat heel anders, maar daarom is pastoraat zeker niet minder belangrijk. Een mooie vraag is om er eens over na 

te denken hoe het pastoraat zich verhoudt tot beide bovengenoemde gremia binnen de kerk. 

 

Tot slot willen wij u vanuit de taakgroep pastoraat gezegende Paasdagen toewensen. 

 

                                                                                               

                                                      Janny de Dreu-van der Laan  

                                                                                                       (coördinator pastoraat) 

  __________________________________________________________________________________ 


