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          PINKSTEREN : VRUCHT VAN DE GEEST 
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       ²²Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, ²³zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5 : 22-23. 

 

HET WONDER DER NATUUR 

Het is voorjaar. In onze tuin komt van alles weer tot bloei. Wij hebben ook drie kleine perenboompjes. Dit jaar hebben ze voor het 

eerst bloesem. De witte bloemetjes zijn schitterend. Wat zou het mooi zijn als elke bloem een peer zou worden. Maar in de  

praktijk is dat zeker niet het geval. Dan besef je weer hoe kwetsbaar de groei en bloei van dit fruit is. Je pakt soms achteloos een 

peer van de fruitschaal, maar je hebt eigenlijk een klein wondertje in handen. Pinksteren heeft ook alles te maken met vrucht, 

groei en bloei. In de brief aan de Galaten zegt Paulus dat de vrucht van de Geest is: Liefde, vreugde, vrede, geduld,  

vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wie zou dit niet graag in de fruitschaal van zijn leven  

willen hebben? Vruchten die het leven mooier maken en ons tot mooiere en liefdevollere mensen maken. Vruchten die een 

“gezonde” smaak aan deze wereld geven. 

 

PINKSTEREN IS GOD IN ONS 

Pinksteren is God in ons. God wil ons bezielen en in beweging brengen om in liefde te leven. Soms menen mensen dat dat  

zomaar voor handen is. Maar het is net als bij de perenboom in onze tuin. De bloesem is kwetsbaar en zal uiteindelijk vrucht 

voortbrengen. De Geest bracht ooit op het eerste Pinksterfeest de leerlingen van Jezus in beweging.  

Dat was pas het begin. Daarna zou er nog heel veel volgen en werd van hen ook uithoudingsvermogen en  

trouw gevraagd. Vrucht is er niet zomaar. Maar God geeft ons met Pinksteren wel heel veel in handen.  

           

Er is een mooi oud joods verhaal dat precies vertelt hoe wij daar mee om kunnen gaan. Dit is het verhaal : 

 

            In een droom loop je een winkel binnen. 

          

                                                                       Achter de toonbank staat een engel. 

                 Je vraagt: ‘Wat verkoopt u hier?’ 

          ‘Alles wat u maar wilt’, zegt de engel. 

             ‘O’, zeg je, ‘echt waar?’ 

                                                                       

                                                                           Ik wil dan graag vrede op aarde.  

          *  Geen honger en armoede meer. 

                              *  Vrijheid en respect voor iedereen.  

            *  Verlossing uit mijn verdriet.                          

                                                                                        *  Genezing van mijn ziekte.  

                                                                                           *  Een huis voor alle vluchtelingen.      

                                                                                           *  Liefde voor alle mensen.’       

                                                                           ‘Wacht even’, zegt de engel, ‘U begreep me verkeerd.’ 

                  ‘We verkopen hier geen vruchten, enkel zaden …’   

                                                  

                     De vrucht van de Geest is 

                    verkrijgbaar als zaad. 

                     De liefde die in ons leven 

                   wordt gezaaid door God en  

                    de Geest.  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                               En wij mogen daar zelf 

                   samen mee aan de slag gaan. 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          (vervolg pagina 2) 



          

 
         Donderdag 23 maart was er een bijeenkomst voor pastoraal en diaconaal medewerkers.  

                                                           Het onderwerp was ‘Dementie’. 
  

   We zaten in een grote kring, ongeveer 40 personen. Janny de Dreu sprak haar waardering uit voor de mooie grote groep  

   medewerkers. We gingen eerst met elkaar eten (soep, broodjes, koffie/thee) en gezellig praten. Daarna vertelde  

   ds. Anne Henk Boschma over dementie.  

  

   Vier verschillende vormen van dementie. En een aantal stadia, van licht tot ‘geen herkenning’. Met een aantal praktijk- 

   voorbeelden werd e.e.a. toegelicht. Ook werden do’s en dont’s genoemd. Zo is het heel belangrijk om de mens te zien, om     

   mét haar/hem te praten en niet óver diegene. Wat je juist niet moet doen, is testvragen stellen zoals ‘Wat heb je gegeten?’  

   en ‘Hoe oud ben je?’. Ook al zou je het niet merken, de ander zou dan toch het gevoel kunnen hebben dat hij faalt als hij het  

   antwoord niet weet.  

 

   Als je bij iemand met dementie op bezoek bent, kijk dan even of er een levensboek aanwezig is. Daarin kun je aanknopings- 

   punten vinden om samen te praten (over vroeger). Na een rondje rondvraag, bleek dat er veel herkenning was onder de  

   aanwezigen. Dominee Boschma: ‘U kunt de overwegingen van vanavond meenemen in uw bezoekwerk.’ Ik vond het een  

   waardevolle avond. De tip over het levensboek heeft mij geïnspireerd om zélf een levensboek te schrijven. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    

Als je de woorden niet meer kunt vinden. 

Als je niet meer weet wie ik ben, 

voel dan mijn liefde. 

Want gevoel is de taal die je kent ... 

  DEMENTIE, KIJKEN MET ANDERE OGEN 

     Pietie Mulder 

     ‘deelnemer aan deze avond’ 
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Dat vraagt ook inzet en passie om te zorgen dat die zaden inderdaad vrucht voort kunnen brengen.  

 

 

 

DE FRUITSCHAAL VAN ONS LEVEN 

Gods Geest brengt ons daarvoor in beweging en wij mogen hopen  

en verwachten dat de fruitschaal van ons leven vol zal worden en onze  

bewogenheid, inzet en betrokkenheid vrucht voort zal brengen. 

 

Soms is het nog klein en nog lang niet rijp, maar het begin is er. 

Pinksteren, dat is de nieuwe wind van liefde die waait in de wereld. 

Dat nieuwe begin zal vrucht geven.  

 

 

 

MOED EN HOOP 

Ik hoop en verwacht dat de fruitschaal gevuld zal worden met de vrucht van de Geest.  

Dat geeft moed en hoop voor vandaag en morgen. 

 

              

               Ds. Anne Henk Boschma 

De bloesem 

van een 

perenboom 
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     RECREATIEGEBIED ‘DE GROENE STER’ - 2 JULI 2023 
 

     

            Het is weer tijd voor een leuke activiteit voor de jongere gemeenteleden! 

  

         Daarom organiseren we op zondag 2 juli a.s. een picknick. Als locatie hebben we voor het Recreatiegebied  

            ‘De Groene Ster’ gekozen, in de buurt van de kiosk. We vertrekken 11.30 uur met eigen vervoer vanaf de Oase. 

 

   Het is de bedoeling dat iedereen zelf voor eten  

            en drinken zorgt, en dat we dat met elkaar delen.  

          Ook is het handig om zelf een kleed of stoeltje 

   mee te nemen, en wat te spelen voor de kinderen. 

            

   We hopen natuurlijk op mooi weer. Als het  

   regent wijken we uit naar de Vijverzaal in de Oase. 

 

          Als je mee wilt doen, vragen we je om je  

            vóór woensdag 28 juni op te geven via 

                             lunchoase@gmail.com 

 

   Routebeschrijving : 

            Je kunt navigeren naar ‘Oer de Bril 5’ en dan parkeer je zo dicht mogelijk bij het wandelpad richting Snackbar 

           ‘De Kleine Wielen’ en de Speeltuin in het Recreatiegebied ‘De Groene Ster’. 

 

Recreatiegebied ‘De Groene Ster’ 
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   Tekst : Huub Oosterhuis  “Wat altijd is geweest”. 

   Oersetting : Cor Waringa 

   Meldij : Bernard Huijbers 

 

Us libben hat Hy wold, syn Namme, heimnisfol,  

skôgje wy mar fan fierrens,  

Syn swijen is fan goud, syn wurd is ús behâld 

yn libjen en yn stjerren. 

 

Is ienris alles dien, dan is Hy foar elkien  

in stêd sa feestlik frij. 

Gjin stok sil ús mear slaan, de dea is fan`e baan,  

Gods minsken binne wy.  

                                                                                                         

It bûgde wurdt wer rjocht, de nacht makket Er ljocht. 

Wy priuwe syn genede. 

Syn wurden wurde wier, wy sprekke, let en ier, 

in taal fan hoop en frede. 

 

                                       HJOED, LYKAS LANG FERLYN 

 
       Hjoed as lang ferlyn, waait hjir de Geast, de wyn, 

      God bliuwt mei ús begien. 

      Dat fjoer fan ieuwen lyn wy azemje it yn:     

               Gods wurd op nij ferstien.        

 

      Dy`t yn è stilte spruts, it needlot ûnderbruts, 

      de wei gie ús temjitte, 

      Hy wiuwt ús ta en seit: Ik kom, Ik bin jim Heit, 

      Ik sil jim nea ferlitte. 

 

      It measte giet foarby, mar mear en mear wurdt Hy      

      ús takomst, ús ferlet.            

               Op Him kinne wy oan as skepsels fan syn hân,        

               syn each is yn ús hert.     

               

                  

                   

 

                  

                                                                                                         

                                   

                  
                
        



 REDACTIE ‘RUIMTE’ 
 redactie.huizumoost@gmail.com 

 

 ILLUSTRATIE & VORMGEVING 
 JAN & JANNY ELZINGA 

Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden  

 

Uiterste inleverdatum   

kopij voor het volgende nummer : 

    

25 AUGUSTUS 2023 

 

PREDIKANT 
DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55 - 9203 XR Drachten 

Tel.: 0512 - 37 22 04  /  06 - 42 38 14 09 

ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD 
DHR. ATE K. DAMSTRA 

Kwelderstraat 28 - 8931 AZ Leeuwarden 

Tel.: 058 - 288 44 34 

ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT 
MW. SISKA VELLINGA-KUPERUS 

Tel. : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar. 

Voor actuele berichten verwijzen wij u  

naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website 

 www.kerkhuizumoost.nl 

   

  Donderdag    18 mei   9.30 uur  * Ds. I. de Rouw                     < Hemelvaartsdag 

   Zondag         21 mei   9.30 uur        * Ds. H. Wagenaar, Jorwert   < Friese Dienst  

   Zondag          28 mei   9.30 uur       * Ds. A.H. Boschma               < Eerste Pinksterdag 

   Zondag             4 juni  9.30 uur       * Ds. A.H. Boschma 

   Zondag         11 juni  9.30 uur       * Ds. A.H. Boschma 

   Zondag          18 juni  9.30 uur       * Ds. A.H. Boschma 

   Zondag          25 juni   9.30 uur       * Ds. S.T. Bergsma, Oentsjerk 

   Zondag             2 juli  9.30 uur       * Ds. A.H. Boschma 

   Zondag             9 juli   9.30 uur       * Ds. H. Post-Knol, Dronryp 

   Zondag          16 juli  9.30 uur       * Ds. A.H. Boschma 

   Zondag         23 juli   9.30 uur     * Ds. P.R. van Commenee, Oentsjerk 

   Zondag         30 juli  9.30 uur    * Ds. A. Terlouw, Dronryp 

   Zondag              6 augustus 9.30 uur  * Ds. C. Ferrari, Joure 

   Zondag         13 augustus 9.30 uur       * Ds. J. Miedema, Leeuwarden 

   Zondag         20 augustus 9.30 uur       * Ds. J.N. Jurjens, Drachten 

   Zondag         27 augustus 9.30 uur       * Ds. A.H. Boschma 

   Zondag    3 september  9.30 uur  * Ds. A.H. Boschma 

   Zondag  10 september  9.30 uur  * Ds. T. van der Linden, Harlingen 

   Zondag  17 september  9.30 uur  * Ds. A.H. Boschma      < Startzondag  

   Zondag  24 september  9.30 uur  * Ds. A.H. Boschma 

 
Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum 

 

 

 

       De zomer staat voor de deur. Langzamerhand zijn er verschillende mensen, die er weer op uit gaan trekken, maar dat is  

       niet voor iedereen mogelijk, daarom gaan wij tijdens de zomermaanden gewoon door met onze koffie/theebijeenkomsten. 

     

       Juist als er tijdens deze maanden veel mensen weg zijn, is het mooi dat er toch momenten zijn om elkaar te ontmoeten  

       voor een bakkie troost en gezelligheid. Net als vorig jaar hopen wij op 19 juli (onder voorbehoud) een lekkere en gezellige  

       lunch te organiseren. Hieronder vindt u de data van de koffie/thee-inloopochtenden voor de komende maanden.  

       VAN HARTE WELKOM !!!!!! 

 

      *  Woensdagmorgen     5 juli 2023        *  Woensdagmorgen     6 september 2023   

         *  Woensdagmorgen   19 juli 2023 (lunch)            *  Woensdagmorgen   20 september 2023 

       *  Woensdagmorgen     2 augustus 2023          *  Woensdagmorgen     4 oktober 2023 (sjoelen) 

         *  Woensdagmorgen   16 augustus 2023        *  Woensdagmorgen   18 oktober 2023 

                     

        Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 
      

       Contact en informatie:  
       Janny de Dreu, Tel. 280 13 87 of  E-mail: dreudec@gmail.com  

                                                                                                                            

Oase 

KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 
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