
Wijkbericht van de Protestantse Wijkgemeente 

Leeuwarden-Huizum (Oost) P
ro

te
st

an
ts

e 
K

er
k

 S
TA

R
T

N
U

M
M

E
R

 

 SEPTEMBER 2023 

JAARGANG 14, NUMMER 4 

                                                   

Inhoudsopgave      

   

   -  Meditatie Ds. A.H. Boschma    1 

   -  (vervolg) Meditatie ‘Ga Mee’ 2  

   -  Startzondag 17-09-2023  2       

   -  Vorming en Toerusting   2 

   -   Interview Anneke Broersma 3 

   -  Op weg met elkaar 2023/24 4 

   -  Bibliodrama - Greta Meijberg  5 

   -  Informatie Eetcafé 2023/24 5 

   -  Koffie / Thee Inloopochtenden  6 

   -  Kerkdiensten     6 

   -  Colofon     6 

     

                                                                          

1 

Jaren geleden stonden wij op zondagmorgen op het Sint Pietersplein in Rome. 

Wij wachtten op de toespraak van de paus. Het plein stond bomvol. Het waren 

mensen vanuit heel de wereld. Er was dus volop verscheidenheid, maar plots  

ervoer ik ook een bijzondere eenheid.  

 

Toen de paus begon te spreken, ging er een bijzondere golf van verbondenheid 

over het plein. Ik voelde mij onderdeel van een wereldwijde beweging van mensen 

die willen leven bij geloof, hoop en liefde. De emotie van sommigen trof mij.  

Hier gebeurt iets, dat ook een door en door protestants opgevoed mens raakt.  

Dat doet beseffen dat er even geen kerkmuren zijn, maar dat mensen wereldwijd  

in liefde verbonden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de kerk hebben wij veel te lang een gedwongen eenheid willen hebben in  

denken en doen. Maar juist in een kleurrijke gemeente, waar je jezelf kunt zijn, kun 

je elkaar inspireren en helpen in het geloof en het leven. Samen zijn wij in staat om 

de hoogte en diepte, de lengte en de breedte van Gods liefde te omvatten. 

Dat kun je nooit in je eentje of vanuit één kant benaderen.       (vervolg pagina 2) 

               ‘GA MEE!’ 
“Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de  

liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3 : 18-19).” 

 

Op zondag 17 september vieren wij in onze gemeente de Startzondag. Wij volgen het landelijk thema: Ga mee!  

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Het gaat over eenheid en verscheidenheid, over samen kleurrijk gemeente zijn. 

Elk jaar past er ook een symbool/embleem bij de startzondag en bij het thema. 

 

                  U ziet het symbool hiernaast. De uitleg daarbij is: 

 

           O  Lijn: Vader– en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. 

         Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. 

 

  O  De hand van de Vader komt naar beneden. 

         De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.  

       

  O   Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de 

         doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde. 

 
Op deze startzondag staan wij stil bij de eenheid en de verscheidenheid van de kerk. In het verleden is de kerk misschien veel 

te veel gericht geweest op eenheid in geloven en denken. Daarbij hebben wij veel schade aangericht en anderen uitgesloten. 

Wij dachten vaak vanuit onze eigen zuil en onze eigen voorstellingen. Wij dachten dan te vaak aan eigen gelijk en het ongelijk 

van de ander. Het is juist goed te beseffen dat de kerk veel breder is dan de eigen gemeente.  

Sint Pietersplein - Rome Paus Franciscus 

Samen getuigen  

van geloof, hoop en liefde 
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Ik moet hierbij denken aan een heel groot gebouw dat je moet omschrijven en waarnemen. Dan heb je als enkeling nooit zicht  

op het geheel. Jij kunt het maar van één kant bekijken. Het is maar goed dat er overal om dat gebouw heen mensen staan die 

hun verhaal vertellen. Samen krijgen wij steeds meer aanvullingen en nieuwe perspectieven van wat wij zien en ervaren. 

Wij helpen elkaar en vullen elkaar aan; wij geven samen verdieping en dimensie aan het verhaal. 

 

Ik hoop dat wij zo samen kerk zijn; kleurrijk, waar je jezelf mag zijn, waar niemand wordt uitgesloten, waar in alle verscheidenheid 

juist eenheid en warmte wordt ervaren. Ga mee!: is het thema om zo samen geloof, hoop en liefde gestalte te geven.  

In het komende seizoen mogen wij daar weer samen mee aan de slag gaan. Dan zal en mag onze gemeente echt een Oase zijn 

in deze tijd. 

                                                                                                                                   Ds. Anne Henk Boschma  

 

  

                

  
 Op zondag 17 september vieren wij onze Startzondag met als thema: Ga mee! 

 De opzet is ongeveer gelijk aan vorig jaar. 

 

  0 Van 9.00 - 9.45 uur gaan wij samen koffiedrinken.     

 0 9.45 uur start de kerkdienst. 

  0 10.45 / 11.00 uur is ruimte voor een hapje en een drankje. 

  0  Van 11.45 - 12.30 uur kunt u kiezen voor verschillende activiteiten:  Zingen in de kerkzaal,  

                     een quiz ,een meditatieve wandeling, creatief bezig zijn en voor de kinderen is er een springkussen  

            en ze mogen ook mee knutselen. En natuurlijk mag u ook samen gezellig praten. 

  0  Na de activiteiten staat er een heerlijk lunchbuffet voor ons klaar. 

  0 Na de maaltijd sluiten wij de startzondag af. 

        

            Ik hoop dat wij samen een feestelijke start mogen hebben. 

            Mede namens de voorbereidingsgroep, 

 

 Ds. Anne Henk Boschma 

 

 

 

                                  

 

  
  Kees de Dreu en ik mogen samen de activiteiten van vorming en toerusting voor onze gemeente organiseren.  

    Vorig jaar hadden wij o.a. bijeenkomsten over Bonhoeffer en een zangmiddag over het liedboek o.l.v. Wim Ruessink. 

 

 Dit jaar hebben we in de Oase ook een aantal activiteiten. 

 

  0   Wij willen twee keer stilstaan bij een thema uit de Bijbel.    

  0          Op donderdag 5 oktober van 10.00 - 11.45 uur        

             staan wij stil bij het thema: Paulus: Feminist of vrouwenhater? 

                       Ik wil u meenemen in de theologie van Paulus en de positie van de vrouw in zijn theologie en in die tijd. 

  0 Op donderdag 15 februari gaan wij samen Deuteronomium 30 lezen en bespreken. 

  0  Op woensdagavond 31 januari komt ds. Eelco van der Veer vertellen  

   over Luther. Eelco is gepromoveerd op de theologie van Luther  

   en dus zeer ingewijd in zijn theologie en leven. 

  0  Wij zijn nog bezig met een zangmiddag  

             en een bezoek aan kamp Westerbork. Daar hoort u t.z.t. meer over. 

   

 Daarnaast zijn er ook activiteiten voor heel Leeuwarden.  

 Deze vindt u in de folder en op de website van “Geloven in Leeuwarden”. 

 

 Graag tot ziens,  

 

  Ds Anne Henk Boschma 

 

STARTZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 

VORMING EN TOERUSTING 

 Apostel Paulus 

 ‘De theologie van Luther’ 
        Lezing ds. Eelco van der Veer 



 ANNEKE BROERSMA 

 Gemeentelid - Huizum Wijkgemeente - Oost 

Ik ben Anneke Broersma en geboren op 6 oktober 1937 te Surhuisterveen, als jongste in een gezin van vijf kinderen. 

In Harkema gingen wij naar de Gereformeerde kerk, waar ik gedoopt ben en belijdenis heb gedaan. Op 2 juni 1961 ben ik 

daar getrouwd met Albert Atsma. 

 

We gingen wonen in het oude vestingstadje Heukelum Z.H. bij Kasteel Heukelum,  

op het Landgoed ‘De Heerlijkheid’, waar Baron van Heeckeren van Brandsenburg de 

eigenaar was. Albert was daar bedrijfsleider van de afdeling veehouderij. Wij hebben 

daar drie heel mooie jaren doorgebracht. Onze dochter Gellie is daar geboren en  

gedoopt in de Gereformeerde kerk van Asperen. 

 

Maar Friesland bleef aan ons trekken en uiteindelijk zijn wij verhuisd naar Augustinusga 

waar wij zelf met een klein veehouderijbedrijf begonnen. Na zeven jaar bleek dat het  

niet rendabel was om door te gaan en hebben het toen verkocht. Intussen was ons  

gezin uitgebreid met de geboorte van onze zoon Johan. 

 

Albert heeft in de jaren daarop de studie voor het vak accountant opgepakt en is in 

Leeuwarden bij het toenmalige accountantskantoor CCLB gaan werken. Na een aantal 

jaren werd hij door een accountantskantoor in Surhuisterveen gevraagd om de  

administraties van de agrarische sector voor zijn rekening te nemen. 

 

Nu ik zoveel tijd over had, heb ik de studie opgepakt voor pedicure en ben tegelijk een 

praktijk begonnen in Augustinusga en omstreken, wat een goed succes werd.  

Intussen was onze tweede zoon Adrie geboren. Het was echt een toegift na zeven jaar 

een zoontje erbij. 

 

In al die jaren gingen wij naar de Gereformeerde kerk die tussen de dorpen Augustinusga en Surhuizum in stond.  

De kerk waar de gereformeerden van twee dorpen gezamenlijk hun diensten hielden en een kerk waar wij ons heel goed thuis 

voelden. Ondertussen werden we gevraagd voor veel vrijwilligersfuncties. Ik voor het leiden van jeugdclubs, vrouwenvereniging, 

NCVB enz. enz. Meestal zwaaide ik met de voorzittershamer. Ook voor het CDA mocht ik in actie komen. Dit alles had wel het 

gevolg dat mijn hart het niet zo goed kon bijbenen.  

                            Vooral toen de besprekingen begonnen voor het samen  

        gaan tussen de Hervormde en Gereformeerde kerken tot  

        de PKN, begonnen de moeilijkheden. Ik was toen voorzitter   

        en het heeft veel moeite en soms frustraties opgeleverd  

        om tot een goede oplossing te komen wat uiteindelijk wel  

        gelukt is. Een oplossing die wel een bijna overspannen    

        voorzitter tot gevolg had . 

 

        Na drie verschillende heupoperaties heb ik besloten geen 

        bestuursfuncties meer aan te nemen. Ook had Albert    

        ondertussen al een paar hartoperaties ondergaan.  

        Ons huis en de tuin werd te groot voor ons beiden.  

        We besloten ons huis te verkopen. Na een zoektocht  

        kwamen wij aan de Potmarge in het appartement  

        ‘De Regent’ in Leeuwarden te wonen. Ook onze jongste   

        zoon woont in de stad.  

         

        Ik had eerst genoeg van de kerk, na alle beslommeringen    

                                                                                                               die ik had meegemaakt. Wij hadden in Leeuwarden een 

paar kerken bezocht en werden wat heen en weer gestuurd. Totdat mijn broer, die ook in Leeuwarden woont, ons naar de Oase 

stuurde. “Dat is echt wat voor jullie”, zei hij. Hij had helemaal gelijk. Wij zijn er zeer warm ontvangen door iedereen, wij voelen ons 

er echt thuis, en als de gezondheid het toelaat hopen wij er nog een tijdje bij te horen. 

                   Janny Fokkema 

 

 

Kasteel Heukelum 
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  ‘GA MEE!’ 

 
 

      OP WEG MET ELKAAR - SEIZOEN 2023 / 2024 
 
    BEZOEKERSWERK 
  Wij staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Tijd om te kijken welke activiteiten er al lopen en welke nieuwe  
     activiteiten wij willen opstarten. Tijd om ook het bezoekerswerk weer eens onder de loep te nemen. Vanuit onze gemeente  
     vinden wij het omkijken naar elkaar erg belangrijk. Vandaar dat wij een aantal jaren geleden gestart zijn om naast het bezoek-  
     werk van ouderlingen en wijkbezoekers het bezoekproject op te zetten, waarbij ook gewone gemeenteleden bezoekwerk doen  
     en een aantal bezoekadressen onder hun hoede krijgen. 
 
               
                                                                                          GELOOF, HOOP EN LIEFDE 
                      Aandacht voor elkaar, het delen van verhalen zijn de grondstoffen  
                       voor verbinding met elkaar. Wij maken immers allemaal deel uit  
                  van het Grote Verhaal, het verhaal van geloof, hoop en liefde.  
           
                  Zoals in de bijbel wij de verhalen kunnen lezen van mensen          
                     onderweg, die van alles meemaken, hun weg gaan, worstelen  
                  met levensvragen, maar waar wij ook over vertrouwen kunnen  
                  lezen, vertrouwen in God, die wat er ook gebeurt er bij is.  
 
                  Zo zijn wij ook mensen samen onderweg en hebben wij elkaar     
                     nodig in een wereld waar van alles aan de hand is. Het thema   
                                                                                                    vanuit de landelijke PKN is dit jaar  “Ga mee, doe mee!”.   
                                                                 Dit thema zal ook bij diverse activiteiten een leidraad zijn. 
 
     INVENTARISATIE NAAR BEHOEFTE 
     Bij deze Ruimte vindt u een soort enquête om te inventariseren waar behoefte aan is. Misschien zijn mensen ondertussen van  
     gedachten veranderd en wil men nu wel bezoek of mensen willen wel wat bezoekadressen hebben. Ook andere ideeën   
     kunnen aangedragen worden, bijvoorbeeld suggesties voor thema-bijeenkomsten. 
 
      
             

     Wat er zoal staat te gebeuren in onze wijkgemeente: 
 
      0  Te beginnen met startzondag op zondag 17 september. De voorbereidingscommissie is bezig met een mooi programma,    
          waar ook zeker aandacht is voor de kinderen en jongeren in onze gemeente. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.    
          U zult hier zeker vanuit de voorbereidingscommissie nog meer over horen. 
 
      0  Thema-gespreksgroepmiddagen op de vierde woensdagmiddag in de maand. Wij starten hiermee op  
          27 september om 14.00 uur. Welk thema wordt besproken, komt van te voren in de Geandewei te staan en op de   
          zondagsbrief. Er is een vaste kern, maar iedereen is welkom en het is ook mogelijk om af en toe deel te nemen. In verband 
          met de herfstvakantie is de bijeenkomst in oktober verschoven naar woensdagmiddag 8 november. 
 
      0  Kerkdienst op middag. De eerstvolgende kerkdienst op middag  
          staat gepland op vrijdagmiddag 20 oktober om 15.00 uur in de Oase.  
          In het voorjaar zijn wij hier weer mee begonnen en deze dienst werd als  
          heel goed ervaren. Er zal zeker nog over gepubliceerd worden in de 
          Geandewei. Voor vervoer kan ook gezorgd worden. Is daar behoefte aan. 
          dan kan dit aangegeven worden bij mevr. Janny de Dreu – van der Laan, 
          tel: 058 - 280 13 87 of email : dreudec@gmail.com Natuurlijk kunnen  
          ook mensen die willen kerkrijden op die middag zich aanmelden, dit kan     
          eveneens bij mevr. Janny de Dreu - van der Laan. 
 
      0  Voor de jongeren staat er ook alweer een activiteit op het programma.  
          Op zaterdagmiddag 7 oktober hopen wij een uitstapje te maken naar het   
          Waddencenter op de Afsluitdijk. Wij vertrekken dan om 13.30 uur bij de Oase. Als wij weer terugkomen bij de Oase, hopen  
          wij met elkaar pannenkoeken te gaan eten. Mensen die mee willen gaan, kunnen zich weer opgeven via het bekende 
          mailadres: lunchoase@gmail.com. 
 
      0  De viering op zondagmorgen 8 oktober zal in het teken van Dierendag staan. Het is de bedoeling dat de kinderen daar  
          speciale aandacht in krijgen. Eén en ander moet op dit moment nog uitgewerkt worden, maar het wordt vast een mooie,         
          bijzondere dienst. 
 
      0  Op 11 en 19 oktober ‘s avonds vanaf 19.30 uur is er een inloopavond voor jonge mensen in onze wijkgemeente vanaf 
          18 t/m 35 jaar. Deze avonden hebben een informeel karakter en geven jongeren gelegenheid om elkaar te leren kennen.  
          De betreffende jongeren krijgen ook nog persoonlijk een uitnodiging. 
 
 
     Zoals ieder jaar starten wij aan het begin met wijkteambijeenkomsten, een paar zijn inmiddels geweest en een paar komen  
     nog. Het is goed om elkaar op deze manier op de hoogte te houden van wat er speelt in de wijkgemeente.  
     Wij hopen met elkaar op een mooi en gezegend seizoen 2023/2024.                                                     

                                                                                                                                 Janny de Dreu - van der Laan 
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           In September 2023 beginnen we weer met ons maandelijkse EETCAFE in de OASE. 

           Onderstaand vindt u de data voor het seizoen 2023 - 2024 : 

 

    *  woensdag  20 september 2023        *  woensdag  21 februari 2024 

          *  woensdag  18 oktober 2023   *  woensdag  20 maart 2024 

          *  woensdag  15 november 2023   *  woensdag  17 april 2024 

          *  woensdag  17 januari 2024   *  woensdag  15 mei 2024 

 

           De kosten zijn € 6,= per maaltijd inclusief drankje. 

           U bent van harte welkom in de Vijverzaal van de OASE vanaf 17.30 uur. 

    

                  AANMELDING :  Fetze Elgersma : telefoon 058 - 288 13 80. 

                                    Bouwe van der Zee : telefoon 058 - 288 17 04. 

           

           Bij aanmelding kunt u ook eventuele dieetwensen aangeven. 

 Indien u verhinderd bent wilt u dit dan tijdig laten weten.  

           (indien mogelijk uiterlijk maandagavond). 

            

    

             Samen eten is gezellig en verbindt mensen met elkaar! 

 

         U bent van harte welkom !! 

 

                                 De vrijwilligers van het EETCAFE - Auke en Rita, Bouwe, Ellie, Miljenko, Sjoerd en Petra, 

                                                                  Annie, Seppie en Fetze, Willy, Sjoerd en Renny. 

   INFORMATIE OVER HET EETCAFÉ  2023 / 2024 

  Eetcafé  

  

 

  

         MIDDAGEN BIBLIODRAMA door mw. Greta Meijberg 

   
  Afgelopen voorjaar hebben we in de Oase boeiende en inspirerende middagen gehad rond Jona en de Verheerlijking 

 op de berg. Dit najaar wordt op de woensdagmiddagen 18 oktober en 22 november Bibliodrama gegeven door 

  mw. Greta Meijberg. Het onderwerp is nu nog niet bekend.  

  Wilt u een keertje meedoen? U bent hierbij van harte uitgenodigd. 

               

 Minimaal aantal deelnemers  :  6   -  Maximaal aantal deelnemers : 12 

   

  *  Tijd : inloop vanaf 15.15 uur. 

  *  Aanvang : 15.30 uur. 
           
                  Graag van tevoren aanmelden via : dreudec@gmail.com of 058 - 280 13 87. 



 REDACTIE ‘RUIMTE’ 
 redactie.huizumoost@gmail.com 

 

 ILLUSTRATIE & VORMGEVING 
 JAN & JANNY ELZINGA 

Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden  

 

Uiterste inleverdatum   

kopij voor het volgende nummer : 

    

3 NOVEMBER 2023 

 

PREDIKANT 
DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55 - 9203 XR Drachten 

Tel.: 0512 - 37 22 04  /  06 - 42 38 14 09 

ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD 
DHR. ATE K. DAMSTRA 

Kwelderstraat 28 - 8931 AZ Leeuwarden 

Tel.: 058 - 288 44 34 

ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT 
MW. SISKA VELLINGA-KUPERUS 

Tel. : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar. 

Voor actuele berichten verwijzen wij u  

naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website 

 www.kerkhuizumoost.nl 

 

  Zondag 10 september     9.30 uur    * Ds. C. Tigchelaar, Joure   

  Zondag  17 september     9.30 uur       * Ds. A.H. Boschma  < Startzondag 

  Zondag 24 september     9.30 uur       * Ds. A.H. Boschma 

  Zondag    1 oktober        9.30 uur     * Ds. J.C. Overeem, Stiens 

  Zondag    8 oktober        9.30 uur     * Ds. A.H. Boschma 

  Zondag  15 oktober        9.30 uur     * Ds. A.H. Boschma 

  Zondag  22 oktober       9.30 uur     * Ds. M.E. Vroonland. Westmaas 

  Zondag  29 oktober       9.30 uur      * Ds. I. Landman. Aldeboarn 

  Woensdag    1 november   19.30 uur     * Ds. A.H. Boschma   < Dankdag 

  Zondag      5 november     9.30 uur     * Ds. M. van Blanken, Sneek 

  Zondag   12 november     9.30 uur     * Ds. A.H. Boschma 

  Zondag  19 november     9.30 uur     * Ds. H.J. de Groot, Burgum 

  Zondag  26 november     9.30 uur     * Ds. A.H. Boschma 

  Zondag    3 december     9.30 uur     * Ds. A.H. Boschma 

  Zondag   10 december     9.30 uur     * Ds. D.G. Posthuma, Burgum 

  Zondag   17 december     9.30 uur     * Ds. A.H. Boschma 

 

      Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum 

 

 

 

 

         Voor de komende maanden zijn er weer een aantal koffie/thee inloopochtenden gepland waar voldoende gelegenheid  

         is voor gesprek en ontmoeting. Veel mensen hebben ondertussen de weg gevonden naar de Oase. 

         Maar er kunnen altijd nog meer bij. Er staat inmiddels al een gezellige sjoelmorgen op het programma op woensdag-   

         morgen 4 oktober. De data voor de komende maanden zijn :  

        

                VAN HARTE WELKOM !!!!!! 
 

       *  Woensdagmorgen     6 september 2023       *  Woensdagmorgen     1 november 2023   

          *  Woensdagmorgen   20 september 2023     *  Woensdagmorgen   15 november 2023 

        *  Woensdagmorgen     4 oktober 2023 (sjoelen)    *  Woensdagmorgen     6 december 2023  
          *  Woensdagmorgen   18 oktober 2023      *  Woensdagmorgen   20 december 2023 

           

                     

         Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 
      

       Contact en informatie:  
       Janny de Dreu, Tel. 280 13 87 of  E-mail: dreudec@gmail.com  

                                                                                                                            

KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 
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