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Inhoudsopgave  

  DECEMBER 2023  

  JAARGANG 14, NUMMER 5 

                   WEET JIJ HOE LAAT HET IS? 
        In de adventsperiode volgen wij in de kerk het thema van Kind op Zondag: Weet jij hoe laat het is? 

 

Misschien stellen wij die vraag ook wel eens aan elkaar. Weet jij hoe laat het is? Dan heb je weer even een oriëntering in de tijd. 

Moeten wij bijna eten, moet ik bijna naar huis of naar mijn werk? Elke dag kijken wij meerdere keren op de klok om te weten  

waar wij in de dag staan en wat er nog komt of hoe lang iets duurt. Ik kan persoonlijk moeilijk zonder een klok of horloge.  

Het ordent mijn dag en geeft aan hoeveel tijd je nog hebt. Nu kan een klok ook dwingend werken; alsof je slaaf bent van de tijd  

en die bepaalt je ritme. Er is een oud gezegde, volgens sommigen uit Afrika en volgens anderen uit India, dat zegt: “Jullie hebben  

horloges, maar wij hebben tijd”. Dat zet aan het denken. In onze samenleving worden mensen soms zo opgejaagd door de klok 

dat ze daardoor geen tijd meer hebben voor de dingen die er echt toe doen.  

 

     Wel een klok, maar geen tijd. Tijd is een relatief begrip. Soms duurt een minuut heel lang en    

     soms kort. Als je plezier hebt gaat de tijd snel, moet je wachten dan duurt het meestal lang.  

     Soms gebruiken wij ook de uitdrukking: Dan weet je wel hoe laat het is. Dat zeggen wij  

     meestal in een nare situatie. Als ik als kind iets had uitgehaald en werd betrapt, dan wist ik  

     wel hoe laat het was. In onze tijd voelt het soms alsof het 2 voor 12 is. Dan moeten er snel  

     maatregelen genomen worden anders is het te laat. Het is 2 voor 12 als wij kijken naar onze   

     wereld.  

 

Er is op dit moment zoveel aan de hand. Wij hebben oorlog in Oekraïne, de zorg om de strijd in en tussen Gaza en Israël.  

Onze wereld kreunt onder alle menselijke consumptie. Het milieu wordt zwaar belast en de aarde warmt in rap tempo op. Het is 

op dat punt ook 2 voor 12. In de adventsdagen stellen wij elkaar in de kerk ook de vraag: Weet jij hoe laat het is? Advent is een 

tijd van verwachten. Is geloven dat God deze wereld niet aan het duister overlaat, maar zet   

in het licht van zijn liefde. Daar kijken wij naar uit. Wij speuren naar tekenen van hoop.  

 

                                                                      Wij lezen in de Bijbel over mensen met “vooruit -  

          ziende blik”. Zij speuren naar toekomst, naar  

                                                                      Licht, naar hoop en vrede. Zij blikken niet terug,                     

                                                                      maar zoeken toekomst en zoeken naar God en  

                                                                      hoop in dit bestaan en willen medemens zijn  

                                                                      voor elkaar. Wij hebben in onze tijd zo sterk 

                                                                      “vooruit-zieners” nodig. Mensen die zoeken naar  

                                                                      licht en hoop en daar ook handen en voeten aan geven in het leven van elke dag.  

 

                                                                     Met Kerst vieren wij dat God in een kwetsbaar kind kwam bij mensen.  

                                                                      Dichtbij, ontwapenend in een wereld die zo hard is. Kwetsbaar als  

                                                                      een kind, want een kind vertedert en maakt zacht. Zo is God.  

                                                                      Die zachte kracht van de Eeuwige zal het laatste Woord  

                                                                     hebben en daardoor putten wij hier en nu hoop en  

                                                                      proberen wij werk te maken van liefde en vrede.  

                                                                       

                                                                      Ja, soms tegen alle tegenwind in. In die verwachting  

                                                                      tikt de klok hoopvol naar een tijd van Licht en Vrede.   

                                           Tot je weet hoe laat het echt is. 

                                                                       

                                                                      U allen een goede, vredige en 

                                                                      hoopvolle Advents– en Kerstperiode  

                                                                      toegewenst.                                                               

 

                                                                      DS. ANNE HENK BOSCHMA 
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Op deze zaterdagochtend kijken we eerst even hoe de berk bij de buren van Pieter Kooistra wordt geveld. Onder het 

geronk van de motorzaag, lopen we door de garage de - versgebakken cake ruikende -  keuken in. Hier nemen we plaats 

aan de grote tafel en genieten van de koffie en een plakje cake. Vandaag zijn we bij Marco en Lotte aan de Sleutelbloem. 

Af en toe komen er 1 of meerdere van de 4 zoons even aan tafel zitten, maar het grootste gedeelte van de tijd horen we 

de torens die Gijs en Joost hebben gebouwd van houten balkjes, met donderend geraas omvallen in de woonkamer. 

 

Lotte is in Sneek geboren. Ze heeft een broer die tweeënhalf jaar ouder is en haar vader en moeder vervullen gezamenlijk een 

fulltime baan in het onderwijs. Om de beurt stonden ze voor de klas en bleef de ander thuis om voor de kinderen te zorgen. 

Haar vader studeerde ondertussen theologie. Als Lotte 5 jaar is, verhuist het gezin naar Warns naar de pastorie. Lotte’s vader 

wordt hier dominee, haar moeder blijft in Sneek werken. Als niet-Friestalige was dit een hele overgang, maar toch lukte het om  

al snel vriendinnetjes te maken in Warns. Hier werd ook haar broertje geboren.  

 

Hij bleek een ernstige hartafwijking te hebben en is daaraan meerdere keren geopereerd. Na 8 weken was de toestand stabiel 

en mocht het jongetje naar huis. Toch is hij toen na 2 weken onverwachts overleden. Deze gebeurtenis had een grote impact  

op het gezin. Toen Lotte 12 jaar was, werd de pastorie van Tjalleberd de thuisbasis. Haar vader werd dominee in Tjalleberd en  

De Knipe. Later verhuisden ze naar de nieuwe pastorie in laatstgenoemde plaats. Lotte ging naar de middelbare school in  

Heerenveen en had diverse bijbaantjes: oppassen op kinderen, Albert Heijn en werken in de horeca... Na de middelbare school 

heeft Lotte de opleiding leraar geschiedenis gedaan, gevolgd door een master onderwijskunde in Groningen.  

 

Afgestudeerd ging ze aan de slag bij een bedrijf uit Lelystad dat inburgeringslessen voor asielzoekers regelde. In het arbeids- 

contract stond dat Lotte binnen een jaar in de provincie Flevoland moest gaan wonen. Maar toen kwam een mooie vacature  

aan de CHN onder haar aandacht. Slechts op een kilometer afstand van het Kloosterhof, waar Marco en Lotte toen woonden. 

Later werd deze school Stenden en weer later NHL Stenden.  

Daar heeft ze 14 jaar gewerkt. Toen Marco een goede baan  

kreeg in Heerenveen en Lotte zich niet nog 14 jaar bij NHL- 

Stenden zag werken, nam ze de beslissing om zelfstandige 

te gaan worden. 5 jaar geleden heeft ze de opleiding tot  

Doula voltooid.  

 

Een Doula biedt ondersteuning tijdens de zwangerschap en  

bevalling. In het voorjaar 2023 werd ze bestuurslid en  

penningmeester bij de beroepsvereniging voor Doula’s.  

Daarnaast werkt ze sinds september 24 uur per week als 

financieel medewerker bij de Koninklijke Nederlandse  

Organisatie van Verloskundigen (KNOV). 1 of 2 dag(en) in  

Utrecht en de rest kan ze thuis doen. 

 

Marco is geboren en getogen in Huizum. Ook hij heeft een tweeënhalf jaar oudere broer. Zijn ouders hebben veel vrijwilligers-

werk gedaan in de Parkkerk en later in de Schranskerk. Na de middelbare school ging Marco in Groningen wonen en  

Scheikunde studeren, maar stapte na een jaar over naar Technische Bedrijfskunde in Leeuwarden en ging ook weer in deze 

stad wonen, op kamers in de Vrijheidswijk. Nadat de studie aan de NHL was afgerond, heeft hij nog een Master Technische  

Bedrijfswetenschappen in Groningen gedaan. Ondertussen woonde hij in een appartementje in het centrum van Leeuwarden.  

Hij leerde Lotte kennen en later gingen ze samenwonen aan het Kloosterhof. 

 

Na de studie ging hij aan de slag bij een medisch bedrijf in Roden. Nadat de productie werd overgeplaatst naar het buitenland, 

heeft hij onder andere gewerkt bij een bedrijf dat luiers maakte. De secondaire arbeidsvoorwaarden dat je gratis afgekeurde  

pakken luiers kon meenemen, was een mooie bijkomstigheid, want Koen en Ruben waren inmiddels geboren. Het gezin woonde 

toen al aan de Sleutelbloem. De laatste jaren heeft Marco gewerkt bij Friesland Campina. Lekker dichtbij en goed te combineren 

met de kinderen. Zoals in het verhaal van Lotte staat, kreeg hij een mooie managementsfunctie bij A-ware in Heerenveen bij de 

grootste kaasfabriek van Nederland. Dit was fulltime en achteraf toch niet de juiste keuze. Daarom is Marco na een jaar gestopt 

en wilde zich rustig oriënteren op een nieuwe baan. Net op dat moment kreeg hij een vacature onder ogen bij het Wetterskip. 

Een mooie inhoudelijke functie bij het laboratorium. Sinds 1 juli is Marco daar nu werkzaam en dat bevalt heel goed. 

                                                                                                                                                                 

             

 MARCO & LOTTE VAN DER WAL 

 Gemeenteleden en vrijwilligers - Huizum Wijkgemeente - Oost 

(Vervolg pagina 3) 

Marco & Lotte en hun 4 kinderen 
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Na deze biografieën hebben we nog een aantal vragen aan Marco en Lotte gesteld: 

 

ALS JE ALLE TALENTEN HAD VOOR EEN ANDER BEROEP, WAT ZOU JE DAN GRAAG WILLEN DOEN? 

Marco : “Ik wilde altijd graag piloot worden, maar dat kon niet doorgaan vanwege mijn slechte ogen.  

Daarom leek luchtverkeersleider me wel wat.” 

Lotte : “Bij ons in het dorp kwam altijd een melkboer. Dat leek me een mooi beroep; lekker met de melkwagen bij de mensen 

langs.” 

 

BEN JE OOK ERGENS BANG VOOR? 

Marco : “Ik houd niet meer zo van vliegen. Ik zit niet meer relaxed in het vliegtuig.” 

Lotte : “Voor zinloos geweld kan ik wel bang zijn.” 

 

WAT HOUDT JE BEZIG? HEB JE OOK HOBBY’S? 

Marco : “Triatlons, hardlopen, zwemmen, fietsen en lezen als ik er tijd voor heb.” 

Lotte : “Zingen, lezen en yoga.” 

 

WAT WIL JE GRAAG NOG EEN KEER DOEN IN JE LEVEN? 

Marco : “Ik wil graag nog een keer een marathon lopen met mijn broer,  

wandelen op Madeira, een halve triatlon doen, met het gezin een keer het Noorderlicht  

zien. Ook zou ik graag een vriend van mij in Suriname willen bezoeken.  

En meevliegen in een straaljager lijkt me prachtig.”   

Lotte : “Ik zou graag willen meezingen in een musical.” 

 

WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN  JE LEVEN ? 

Marco : “Je bent er mee opgevoed. Je hebt het meegekregen in je opvoeding. Het gezamenlijke maakt het leuk en gezellig.  

Zingen en preken vond ik niet het leukste. Wel de saamhorigheid. Het gaat mij er om een goed mens te zijn. Dat vind ik het  

mooie er van, dat de kerk staat voor de goedheid. We zijn hier bij de kerk gekomen om samen iets te doen. Wij zijn nog steeds 

wel zoekend om te kijken wat precies bij ons past. Vormen waar je energie van krijgt. Het dogmatische spreekt ons niet aan,  

maar wel hoe je in het leven staat en dat je er iets mee wilt doen. Kerken zijn erg bezig met het vraagstuk om jongeren te  

trekken, maar het lijkt wel uit te doven. Er zullen weer andere initiatieven ontstaan. Ik draai mee met de beamerdienst en ik wil 

graag iets bijdragen aan de kerk.” 

 

Lotte : “Ik voel me wel een gelovig spiritueel mens. Kern van religie is het verbonden voelen met de ander en jezelf en de wereld. 

Verhalen uit de Bijbel zijn daarbij steunend, maar het zouden net zo goed de verhalen uit de Koran kunnen zijn.  

Het oecumenische spreekt mij daarom aan. Voor mij is er naast een mannelijke God  

net zo goed ook een vrouwelijke Godin.” 

 

IS ER IETS IN HET NIEUWS DAT JE SPECIALE AANDACHT HEEFT? 

Marco : “Ik voel me soms alsof ik onder een hunebed lig.  

Ik volg het nieuws niet zo goed. Dan mis je heel veel nieuws en dan krijg je   

pas dagen later te horen dat bijvoorbeeld Israël in oorlog is. Er is veel negatief  

nieuws en geen positief nieuws. Soms is het wel goed om niet alles te weten.” 

Lotte : “Ik zou wensen dat we meer over positieve dingen horen.” 

 

LEVENSMOTTO 

Lotte : “Zoals Ramses Shaffy zong : “Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder.” 

Marco : “Ik heb op een mindfullness-cursus het volgende geleerd: Houd in het achterhoofd dat je er morgen niet meer kunt zijn. 

Als je gewoon met vandaag leeft, dan heb je minder zorgen. Dan kun je beter de dag beleven. 

 

HOE ZIET JE FAVORIETE VAKANTIE ERUIT? 

“Buiten zijn met veel bos, water en ontspanning.” En daarnaast is voor Lotte het ontmoeten van mensen ook heel belangrijk: 

“Ik vind het heel leuk om met mensen om een kampvuur te zitten.” 

 

IS ER IEMAND DIE JE BEWONDERT EN WAAROM? 

Lotte : “Er zijn veel mensen die ik bewonder, vooral sterke vrouwen.” 

Marco : “Ik bewonder natuurkundigen en scheikundigen die eeuwen geleden al bepaalde ontdekkingen hebben gedaan.  

Dan denk ik, hoe hebben ze dat toen ooit kunnen bedenken?” 

 

HEBBEN WE JE ZO GOED GENOEG LEREN KENNEN OF WIL JE NOG IETS KWIJT? 

“Hoe goed ken je mensen?. Ik denk dat jullie nog niet eens 1% van ons weten, maar voor nu is het voldoende.” 

 

Marco en Lotte, bedankt voor dit interview en de lekkere koffie en cake! 

 

                                                                                                                   

                                                                                  JANNY FOKKEMA EN EDWIN VAN DER WAL 

 

 



                          

                          

 
                    1. Op woensdag 20 september was er eetcafé. 

                     2. Ik houd van digitale snufjes. Tegenwoordig heb je de tekstrobot. 

 

      

     1. en 2 gecombineerd. Ik heb een tekstrobot een openingsgebed  

     laten schrijven voor het eetcafé. In overleg met Miljenko heb ik dit openings- 

     gebed gebeden bij het eetcafé. Ik had alleen tegen Miljenko gezegd dat ik  

     een mooi gebed had gevonden op internet en gevraagd of ik dit mocht bidden.  

     Dat mocht.  

      

     Hij wist toen nog niet dat ik het gebed had gemaakt met behulp van een 

     tekstrobot. Dat heb ik pas in de loop van de avond verklapt aan de hele groep.  

     Hieronder volgen het gebed en mijn toelichting. 

 

     Het volgende gebed heb ik op internet gevonden.  

     Ik wil het graag met u bidden : 
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 Digitaal  Openingsgebed 

EEN MODERN SAUSJE BIJ HET EETCAFÉ 

     TEKSTROBOT 
Kunstmatig intelligentiemodel voor natuurlijke tekstverwerking 

 

Goede God,      
 Aan het begin van dit seizoen komen we weer bij elkaar en vouwen we onze handen  

 om onze dankbaarheid aan U uit te spreken. Dankbaar voor dit eetcafé, een plek van samenzijn en gezelligheid.  

 Dankbaar voor het voedsel dat ons gegeven wordt, dat we mogen delen met elkaar. 

 

Wij vragen U om uw zegen over dit eetcafé. Wilt U het werk zegenen van degenen die het eten bereiden en die het serveren 

Dat dit eetcafé een plaats mag zijn waar mensen zich welkom voelen, waar vriendschappen ontstaan en waar liefde gedeeld wordt. 

      

 Wilt U ons helpen om bewust te zijn van degenen die honger hebben en degenen die eenzaam zijn.  

Geef ons de moed om te delen wat we hebben, zodat niemand tekort hoeft te komen in eten en in aandacht. 

 

  Wij vragen U, goede God, om uw aanwezigheid in ons midden terwijl we genieten van onze maaltijd.  

 Verbind ons in gemeenschap en laat ons ervaren dat we allen deel uitmaken van uw grote familie. 

 

 Dit alles bidden wij u in Uw naam. Amen. 

     

     MIJN TOELICHTING 

 
    Ik zal u wat verklappen. Ik lieg niet als ik zeg dat ik het openingsgebed op  

     internet heb gevonden. Maar het is niet de hele waarheid. Ik heb het gebed  

     gevonden nadat ik een tekstrobot daartoe opdracht had gegeven. 

 

     Voor degenen die niet echt een beeld hebben van wat een tekstrobot is …      

     Een tekstrobot is een programma op internet. Je kunt een tekstrobot vragen om een tekst 

     te schrijven zoals ‘Ik wil morgen een dag naar Groningen. Welke historische attracties raad je me aan? 

     Ook wordt een tekstrobot veel op scholen gebruikt als leerlingen geen inspiratie hebben om een verslag te schrijven. 

     Dat kunnen ze dan aan de tekstrobot vragen. En in theorie zou Anne Henk de tekstrobot een opdracht voor een preek 

     kunnen geven. 

 

     Dat zijn voorbeelden van hoe een tekstrobot te gebruiken. Zo was MIJN vraag aan de tekstrobot ‘Wat zou een openings-  

     gebed voor een eetcafé kunnen zijn? Beginnend met ‘Goede God, Aan het begin van dit seizoen’. Verder nog de woorden    

     dankbaar, delen, zegen. Ongeveer 150 woorden. ’Ik heb dit gedaan omdat ik een tekstrobot graag een keer wou uitproberen;  

     het is iets nieuws en ik houd van digitale snufjes. En omdat ik het leuk vind wat meer digitaliteit in de kerk te brengen.      

      

                                                                                                                                               PIETIE MULDER 

INTERNET 
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 KIEZEN VOOR HET LEVEN (DE THORA) 
In oktober hadden wij een ochtend over Paulus. Is hij nu vrouwonvriendelijk of juist echt geëmancipeerd? 

Wij ontdekten in de teksten dat het toch echt het laatste is. Al verstaan wij dat niet altijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een gedeelte uit het Nieuwe Testament, volgt deze keer een gedeelte uit de Thora. 
Wij gaan samen Deuteronomium 30 lezen en bespreken. 

Het gaat om een oproep om voor het leven te kiezen. Wat betekent dat? Wat wil de Thora ons daarbij zeggen? 

 

Wij komen op donderdag 15 februari om 10.00 uur samen in de Oase. 
U hoeft niets voor te bereiden of mee te nemen. 

Wij beginnen om 10.00 uur en sluiten om uiterlijk 11.45 uur de ochtend af. 

Er staat koffie of thee voor u klaar. Graag tot ziens, 

                                                                                                                                          Ds. Anne Henk Boschma 

Kiezen voor het leven 

De Thora 

ADVENT & KERST 2023 “Weet jij hoe laat het is?” 

     

    
  We volgens evenals vorige jaren weer het adventsproject van Kind op Zondag. Het thema voor dit jaar is: “Weet jij hoe laat  

     het is?” In de verhalen staat de hoopvolle en verwachtingsvolle tijd centraal. We krijgen elke zondag bezoek van een  

     klokkenmaker die ons verhalen vertelt van hoop en verwachting over de tijd dat God naar de mensen toe komt.  

 

         Verhalen die gaan over:  
     *  De deurwachter die op de uitkijk staat, wat kunnen we verwachten van de tijd waarin we leven …  

     *  Johannes de Doper die vertelt over de komst van de Heer en wat betekent dat in de tijd gezien?  

     *  Jesaja die vertelt over de nieuwe tijd en krijgen wij de kans op een nieuwe tijd?  

     *  Tenslotte de engel Gabriël die aan Maria de geboorte van Jezus aankondigt maar op  

 

           “Een tijd die niemand heeft bedacht, een uur waar nog geen plan voor was 

                      In deze nacht zo onverwacht, heeft God de wereld blij verrast”. 

 

     Er is kindernevendienst op de zondagen 3, 10 en 17 december en samen met de 

     Klokkenluider gaan de kinderen verder in gesprek over het verhaal van die zondag.  

     Voor alle kinderen is er ook weer een gezinsboekje om mee naar  huis te nemen 

     en met verhalen, kleurplaten en puzzels ook thuis tijd te nemen om toe te leven  

     naar Kerst. 

                                                            

                                                          KINDERKERSTNACHTDIENST  
                           24 december - Aanvang 19.00 uur in de Oase (Let op de tijd!) 

         Op deze 4e adventszondag hopen we als kindernevendienstleiding met Ds. Anne Henk Boschma de tijd te nemen in  

             deze bijzondere dienst om samen te ervaren dat tijd zich niet laat plannen als het gaat om de geboorte van Jezus. 

 

                                                                                                                                    

 

De kindernevendienstleiding  

     Rinske, Willy en Minke                                                                                                                         
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       CONVENANT  KERKEN  

          LEEUWARDEN - LJOUWERT 

 
    Op dinsdag 10 oktober is het Convenant Groene Kerken gepresenteerd. Inmiddels hebben 10 kerkgenootschappen  

          of (wijk-)-gemeente in Leeuwarden-Ljouwert het Convenant getekend. Het was een feestelijke bijeenkomst in een volle  

          refter met een levendige discussie met de zaal. De avond werd muzikaal afgesloten met het zingen van het Zonnelied  

          van Grote Kerk - ingestudeerd door Fransje van der Wal-Giesing en op piano begeleid door Peter van der Zwaag. 

          Het enthousiasme van het koor werd meteen overgenomen door de aanwezigen, die het lied drie keer uit volle borst  

          hebben gezongen. 

           

          Deze deelnemers aan het Convenant hebben ter plekke een ambitie  

          opgeschreven op een strook papier; deze zijn in een slinger met elkaar  

          verbonden zoals op de foto goed te zien is. Wij stimuleren elkaar om in  

          de komende jaren vanuit een Bijbels perspectief de gedachtenvorming  

          en het feitelijk gedrag richting duurzaamheid verder te ontwikkelen.  

 

        Convenant voor de Schepping 

 

          Iedere deelnemer stelt concrete doelen voor één jaar en vertelt  

          hierover op de gemeenschappelijke bijeenkomsten die twee keer per jaar  

          gehouden zullen worden. Dat gaat dan van de koffiekopjes en isolatiemaatregelen, een warme-truienzondag en een  

          stekjesmarkt tot de ‘groene-bijbelse’ bezinning op onze verantwoordelijkheid voor de schepping. De klimaattafelgroep  

          van de Jacobijner wijkgemeente zal zich inzetten voor een ‘groen’ beleidsplan waarin ook voorstellen komen op het  

          gebied van isolatie en energiebesparing, consuminderen en hergebruik van materialen. 

 

                                                                                                                                          Alex Riemersma 

          CIRKEL VAN GROENE KERKEN CONVENANT LEEUWARDEN        Ouderling Vorming en Toerusting                                                                                                        

          Hieronder staan de geloofsgemeenschappen met hun doelen :       van de Grote Kerk   

Convenant Groene Kerken 

 1. PG de Fontein    Gemeente actief meenemen 

————————————————————————————————————————————————————————-

 2. Doopsgezinde Gemeente  Vegetarisch koken/eten 

————————————————————————————————————————————————————————- 

        Wij willen een duurzame houding in onze wijkgemeente bevorderen. 

        Dit jaar hadden we een warme truienzondag en een stekjesmarkt. 

 3. PG Jacobijner    Onze ambitie is om in het beleidsplan van onze wijkgemeente 

        aandacht te vragen voor verwarming, isolatie en regelmatig aandacht 

        schepping, klimaat en duurzaamheid. 

————————————————————————————————————————————————————————-

 4. Leger des Heils    De gehele gemeente groene theologie leren begrijpen. 

————————————————————————————————————————————————————————-  

          Informatie uitwisseling, fair trade koffie, porseleinen kopjes i.p.v.  

 5. Lutherse Gemeente   plastic bekers, zonnepanelen met de hele Oosterstraat samen, 

        een appelboom planten. 

————————————————————————————————————————————————————————-

 6. PG de Schakel    Laaghangend fruit oogsten. 

————————————————————————————————————————————————————————- 

        In 2027 is het gebruik van fossiele energie binnen de parochie met 

        50% afgenomen en is 10% van de parochianen bewust bezig met 

 7. Sint Vitus Parochie   het terugdringen van de uitputting van de aarde. Dit jaar: op alle  

        gebouwen van de parochie waar mogelijk zonnepanelen plaatsen. 

————————————————————————————————————————————————————————-

 8. PG Lekkum - Snakkerburen  Groene mix: koffie, isolatie en kerkhof. Pragmatisch en duurzaam. 

————————————————————————————————————————————————————————-

 9. PG Huizum - Oost   Bewustwording op gang brengen. 

————————————————————————————————————————————————————————-   

         10. Remonstrantse Gemeente  Voedsel: naar (meer) vegetarisch. Geen wegwerpmateriaal. 
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      Bij mijn afscheid heb ik van u en jullie een bijdrage gekregen voor het volgen van de “Specialisatie Geestelijke  

                               Verzorging” als traject binnen de permanente educatie die verplicht is voor predikanten.  

 

     In november 2021 ben ik daaraan begonnen en inmiddels heb ik alles afgerond. Hoog tijd dus om u en jullie enerzijds bij te   

     praten en anderzijds nogmaals te bedanken! Het traject bestond uit vier vakken rondom ethiek en pastoraat. Het ging om  

     medische ethiek, mensenrechten, het (leiden van een) moreel beraad en diverse werkterreinen van geestelijke verzorging, 

     zoals de (gehandicapten)zorg, justitie en defensie. Vooral het moreel beraad was voor mij nieuw: het leiden van een    

     bezinning over een morele vraag volgens een bepaalde methode is iets wat geestelijke verzorgers vaker doen, maar  

     predikanten niet meekrijgen in hun opleiding. Dat was een waardevolle aanvulling. Binnen de medische ethiek kwam  

     bijvoorbeeld een arts als gastdocent bij ons om te vertellen hoe verschillend voor haar palliatieve sedatie en euthanasie zijn     

     om toe te passen. 

                                                    

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
     

                                                         

        Ds. Madelon Vroonland 

Berichtje vanuit Westmaas - Nascholing afgerond! 

  Waakzaam & Dienstbaar 

Het waren leerzame colleges, al vond ik het jammer dat er nauwelijks iets over de politie-                      

context aan bod kwam: daar was eenvoudigweg te weinig over bekend. En velen van u en  

jullie weten dat dát nu juist mijn reden was om deze specialisatie te doen. Ik kon er toch iets  

van verwerken bij een van de afsluitende opdrachten, het verzorgen van een les aan  

collega’s.  

                                                            

Ik nam daarbij het vrachtwagenongeluk bij de barbecue in Zuidzijde van vorig jaar augustus   

als uitgangspunt : Wie zijn hier bij betrokken? Waar gaat je aandacht naar als predikant?   

Wat is je rol? Enzovoorts. In het afsluitende zelfstudievak kon ik tenslotte mijn vragen  

rond de geestelijke verzorging bij de politie echt kwijt. Ik mocht een dag meelopen met de    

geestelijke verzorger van de Eenheid Zeeland - West Brabant en heb ook gesprekken  

gevoerd met politiemensen die actief zijn in pastoraat en met de geestelijke verzorger van   

de eenheid Den Haag.  

Het was een enorm leerzame tijd, waarin ik het werkveld van de geestelijke verzorging 

bij de politie goed in beeld heb gekregen. Op dit moment ben ik 3,5 jaar aan de slag  

in Westmaas en heb ik (nog) geen plannen om de overstap te maken, 

maar ik moet zeggen dat met name het laatste vak mij wel  

nog enthousiaster heeft gemaakt. En sowieso was  

deze studietijd waardevol door de verbredende kennis  

die ik op kon doen. Met de ontvangst van het certificaat  

kan ik nu makkelijker en beter toegerust ooit aan de 

slag als geestelijk verzorger.  

 

Daarom nogmaals mijn dank voor uw bijdrage aan dit traject!  

Of, om het gepaster af te sluiten in de Huizumer context:  

Tige tank! En in het kader van deze kersteditie:                            

Noflike Krystdagen en folle lok en seine foar it nije jier!               
“Het werkveld van de geestelijke verzorging bij de politie” 

Ds. Madelon Vroonland 

 

   Jezus, 
   Het Licht van onze kerst, 

   De Vreugde van ons hart, 

   De Hoop van onze wereld 
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                          Ruimte vraagt: Wat inspireert je als gemeentelid? Mijn antwoord op die vraag zijn de woorden: 
               “Welnu, u  b e n t het lichaam van Christus en i e d e r van u maakt daar deel van uit.” (1 Cor. 12 : 12-27).  
 
    U  B E N T 
   De betekenis van dit “u bent” is prachtig verwoord in het volgende gedicht: “Gij hebt mij ‘t eerst bemind, o God,  
   De hele dag, het hele leven door, bemint Gij mij het eerst.” (Kierkegaard). (Zie voor het vervolg Liedboek blz. 529)  
   Naast ruim 1000 liederen bevat het (Nieuwe) Liedboek een schat aan gedichten. 
 
   LICHAAM VAN CHRISTUS 
   De KLM, D.E (Douwe Egberts), Waterschap Fryslân, zijn grote lichamen. 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Wat roept het beeld ‘de kerk als lichaam’ bij ons op? Mensen zijn heel verschillend.  
   De beeldspraak waardeert specifieke talenten van gemeenteleden. De meer oog-christen ziet zorgend om, de oor-christen  
   luistert, de voet-christen loopt met collectebussen voor goede doelen, of zet de voet over de drempel bij eenzamen,  
   de hand-christen doet karweitjes, schrijft brieven of duwt een rolstoel, de mond-christen zingt in de cantorij of biedt troost.  
   (zie: 1 Cor. 12: 21-23). 
 
   Mij inspireerde altijd het lied over de regenboog: “Zie jij het soms gebeuren dat van de zeven kleuren er één niet mee mag     
   doen?. Nee, de één staat naast de ander en ze zijn, zoals je ziet, steeds verbonden met elkander, kunnen mensen dat dan    
   niet?” Immers i e d e r  maakt deel uit van de gemeente! 
  
    BREKEBENEN: 
   De theoloog Dr. Oepke Noordmans schreef eens: “Wij rijden soms een flinke schaats in de leer, terwijl we tegelijkertijd  
   brekebenen zijn in de gemeenschap”. Dat gaat voor de Oase gemeente niet op. Vanaf 2010 hebben wij deze gemeente   
   beleefd als een meelevende gemeenschap. Wij mogen leven vanuit het ‘U BENT’  
   Dat is de les van Heilige Doop en Avondmaal.  
 
                Wy binne IEN yn Kristus (Lied 970). 
     
           Wit hoefolle flammen ….   ien fjoer dat baarnt               Wit hoefolle tsjinsten ….    en Hear dy’t ropt. 
           Wit hoefolle ranken ….      ien stam dy’t draacht               Wit hoefolle minsken ….    ien libjend folk 
           Wit hoefolle jeften ….        ien Geast dy’t jowt                    Byld fan Kristus Lichem. 
   
 

                                                                                                                                                    DOEDE WIERSMA 

 

Kerkelijk Lichaam OASE 

 

         LUNCH VOOR  

   JONGERE GEMEENTELEDEN 
  

    Kom je lunchen op 28 januari 2024? 

        In februari afgelopen jaar hebben wij gezellig met elkaar geluncht. Wij willen deze traditie, die wij toen weer hebben  

        opgepakt, graag voortzetten en daarom hebben wij opnieuw een datum in het nieuwe jaar geprikt. 

 

        Wij willen graag na afloop van de dienst en het koffiedrinken op 28 januari 2024 een lunch organiseren voor de jongere  

        gemeenteleden en iedereen die zich jong voelt. Voor de kinderen is er iets leuks te doen. Ook is er tijdens de kerkdienst  

        kindernevendienst.  

 

        We zorgen voor soep, drinken en iets lekkers. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen iets meeneemt dat we met  

        elkaar kunnen delen. Daarbij geldt: neem mee wat jij/jullie ongeveer eten, zodat we niet teveel overhouden! 

 

      Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 24 januari op te geven via 

                                                          lunchoase@gmail.com 
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              DE OANSIZZING (bij Lucas 1: 26-55) 

 
  Maria bûgde stil de holle, nei’t boadskip dat de ingel hie. 

  Ik wie har suver wat tefolle dat sij de út-fer-kar-de wie. 

 

  Se liet de wurden yn har omgean; ‘t wie fierste grut wat barre soe. 

 Mar ’t koe net oars, dy dei soe oangean. It wie wat elk al tiden woe. 

 

         It libben foel net ta foar minsken, swier ûnder ‘t jok fan fremde hân. 

        De frijheid wie op knibbels winske troch dit sa slim en fertrape lân. 

 

         Sij soe de mem fan Jezus wêze, syn name waard HIM no al jûn. 

               Elk koe It yn’e boeken lêze: yn sa‘nt hat men in helper fûn. 

 

                                                      De ingel tocht dat sij wat bang wie, mar och, Maria wie sa bliid. 

     Doe’t Gabriël de doar wer ticht die, song sij fan kleare lok in liet. 

 

  

       ‘No sil it folk in lieder krije, dy’t sitte sil op Davids troan.                              

 Aanst fynt de lytse earmoedlijer ferlossing troch myn eigen soan! 

 

        Ik loovje mei myn stim de Heare dat ik as tsjinstfaam helpe mei. 

        Mei alle hope, ta Gods eare, wurdt dit in grutte bertedei,’ 

 Tekst : Margraten Poortstra 

 Musyk : Jan de Jong 

Ingel Gabriël en Maria 

                      

LUTHER, LEVEN EN WERK 
 Maarten Luther (1483-1546) stond als monnik aan de wieg van de Reformatie.  

Zonder hem zouden er geen protestantse christenen zijn geweest. Wat dreef hem en wat zijn belangrijke momenten op  

zijn levensweg geweest? En kunnen we anno 2024 nog iets met de erfenis die hij heeft nagelaten? 

  

 

                                    

 

 

 

 
In woord en beeld gaan we hoofdmomenten van Luthers leven en werk bij langs en proberen we op het spoor te komen   

van Luthers relevantie voor onze tijd. Met volop gelegenheid tot vragen en discussie. 

 De lezing wordt verzorgd door ds. Eelco van der Veer. 

 

U bent van harte welkom op woensdag 31 januari om 19.30 uur in de Oase (Weideflora 142) 

Er staat koffie en thee voor u klaar.    

                                      
                                     Werkgroep Vorming en Toerusting - Oase 

Leven & Werk 
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         Binnenkort zitten wij weer in een nieuwjaar. Nog één maand te gaan in 2023. Wij hopen weer veel gezellige koffie/thee-  

         inloopochtenden te organiseren. Er is alleen één verandering: vanaf januari wordt het op de eerste woensdag van de  

         maand en de derde dinsdag van de maand. Deze aanpassing hebben wij gedaan i.v.m. het eetcafé. Voorlopig gaan wij  

         dit doen tot en met mei en als het goed bevalt, gaan wij hiermee door. Misschien zijn er ook mensen die beter op de  

         dinsdagmorgen kunnen, dus dat schept ook weer mogelijkheden. Wij hopen tot ziens! 

        

          VAN HARTE WELKOM !!!!!! 
       *  Woensdagmorgen     6 december 2023     *  Woensdagmorgen     6 maart 2024   

         *  Woensdagmorgen   20 december 2023  *  Dinsdagmorgen       19 maart 2024 

        *  Woensdagmorgen     3 januari 2024      *  Woensdagmorgen     3 april 2024 

         *  Dinsdagmorgen        16 januari 2024    *  Dinsdagmorgen       16 april 2024 

          *  Woensdagmorgen     7 februari 2024 (bingo)       *  Woensdagmorgen     1 mei 2024 

   *  Dinsdagmorgen       20 februari  2024            *  Dinsdagmorgen       14 mei 2024   

         

           Aanvang : vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de OASE. 

        
        Wij wensen iedereen een mooie adventstijd toe,  

          gezegende kerstdagen, vrede en alle goeds voor 2024. 

      

          Contact : JANNY DE DREU, Tel. 280 13 87  

  KOFFIE / THEE - INLOOPOCHTENDEN 

Oase 

 REDACTIE ‘RUIMTE’ 
 redactie.huizumoost@gmail.com 

 

 ILLUSTRATIE & VORMGEVING 
 JAN & JANNY ELZINGA 

Stinzenflora 98 - 8935 NM Leeuwarden  

 

Uiterste inleverdatum   

kopij voor het volgende nummer : 

    

26 JANUARI 2024 

 

PREDIKANT 
DS. ANNE HENK BOSCHMA 

De Meent 55 - 9203 XR Drachten 

Tel.: 0512 - 37 22 04  /  06 - 42 38 14 09 

ah.boschma@hetnet.nl 

 

VOORZITTER KERKENRAAD 
DHR. ATE K. DAMSTRA 

Kwelderstraat 28 - 8931 AZ Leeuwarden 

Tel.: 058 - 288 44 34 

ak.damstra@xs4all.nl 

 

PASTORAAL MELDPUNT 
MW. SISKA VELLINGA-KUPERUS 

Tel. : 06 - 33 82 68 22 

 

Ruimte verschijnt 5 x per jaar. 

Voor actuele berichten verwijzen wij u  

naar Kerkblad ‘Geandewei’ of de website 

 www.kerkhuizumoost.nl 

     Zondag     26 november      9.30 uur     * Ds. A.H. Boschma        

     Zondag       3 december      9.30 uur    * Ds. A.H. Boschma        

     Zondag     10 december      9.30 uur    * Ds. D.G. Posthuma, Burgum        

     Zondag     17 december      9.30 uur * Ds. A.H. Boschma 

     Zondag     24 december      9.30 uur   * Pastoor. R. Voorn 

     Zondag     24 december    19.00 uur   * Ds. A.H. Boschma   

                      Kinderkerstnachtdienst                                                                                     

     Maandag  25 december      9.30 uur    * Ds. A.H. Boschma  -  Eerste Kerstdag 

     Dinsdag    26 december      9.30 uur    * Ds. A.H. Boschma   - Tweede Kerstdag 

                      Kerstzangdienst m.m.v. Evangeliesatiekoor 

     Zondag     31 december      9.30 uur    * Ds. A.H. Boschma   

     Zondag    7 januari           9.30 uur    * Ds. A.H. Boschma 

     Zondag     14 januari       9.30 uur    * Dr. L.H. Westra, Lollum 

     Zondag     21 januari       9.30 uur   * Ds. A.H. Boschma 

     Zondag     28 januari      9.30 uur    * Ds. A.H. Boschma 

     Zondag       4 februari       9.30 uur    * Ds. R.B. Nijenhuis-Cnossen, Midlum 

     Zondag     11 februari       9.30 uur    * Ds. A.H. Boschma  -  Heilig Avondmaal 

     Zondag     18 februari       9.30 uur * Ds. V. Top, Sneek 

     Zondag     25 februari       9.30 uur    * Ds. J.M. Baaij, Burgum 

 

      Kerkelijk Centrum Oase - Leeuwarden-Huizum 

 


